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Wie heeft Hij dan? 
 
Christus heeft geen andere handen 
dan onze handen 
om vandaag zijn werk te doen. 
Hij heeft geen andere voeten 

dan onze voeten 
om de mens te geleiden op zijn weg. 
Hij heeft geen andere mond 
dan onze mond om de mens te verhalen 
hoe Hij stierf en weer verrees. 
Hij heeft geen andere hulp 
dan onze hulp om de mens nader 

tot Hem te brengen. 
Maar als onze handen nu eens 
drukker zijn met ander werk 
dan met het zijne? 
Wie heeft Hij dan... 
... om over zijn liefde te vertellen? 
... om zijn Licht te verspreiden? 
... om Hem te loven voor 
wat Hij voor ons heeft gedaan? 
Wie? 
 

 

Uit: Veertigdagentijdkalender 2015, uitgave Protestantse Kerk in 

Nederland 
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MEDITATIE 

 
Velen onder u kennen de situatie van het glas dat half gevuld is. 

De optimisten onder ons zullen zeggen dat het half vol is. De pes-

simisten hebben een andere mening en beweren dat het half leeg 

is. Persoonlijk behoor ik vaak tot die laatste categorie. Ik ben 

zelfs af en toe geneigd om te zeggen dat er maar een klein bo-

dempje aanwezig is.  

 

 

 

Want het gaat niet 

goed met onze pla-

neet, de aarde, die we 

van onze Schepper 

gekregen hebben om 

haar te bewerken.  

 

 

 

Daar zijn we weliswaar mee bezig, maar de manier waarop we 

ermee omgaan is niet bewerken maar uitbuiten.  

 

In Zweden en Spanje moet heel nodig op grote schaal gezocht 

worden naar zeldzame aardmetalen die onmisbaar zijn voor onze 

telefoontjes, accu’s, huishoudelijke apparaten, enz. In Alaska 

moet nodig naar olie en gas geboord worden om onze honger 

naar energie te stillen. En binnenkort gaat men eens kijken wat 

voor materialen er in de oceaanbodem aanwezig zijn. 

 

Nog even heb ik de hoop gehad dat we na de coronapandemie 

een klein pasje op de plaats zouden maken. Maar die hoop is snel 

vervlogen. We leven weer op de oude voet verder en doen er alles 

aan om de economie verder te laten groeien. We graven en we 

draven door voor die groei. Dat er banken omvallen, jammer? 

 

Wat me ook zorgen baart is de afhankelijkheid van de informatie-

technologie. We kunnen er veel mee, maar de manier waarop 

gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld de sociale media is be-
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angstigend. Daarbij denk ik aan de bedreigingen die geuit worden 

richting politici, de oproep om te verzamelen voor een demonstra-

tie, de ziekmakende gevallen van kinderporno, de opkomende 

cybercriminaliteit (criminelen die je via mail of telefoon geld pro-

beren te ontfutselen en zeg niet dat je dat niet zal gebeuren, 

want ze zijn heel gehaaid).  

 

Maar…. dan is daar het sneeuwklokje dat zijn witte kopje laat 

zien. De bloeiende narcis die het nieuwe voorjaar aankondigt.  

 

En de veertigdagentijd niet te vergeten. Veertig dagen waarop we 

zondags en ook in de week denken aan wat Jezus heeft meege-

maakt. Van de glorieuze intocht in Jeruzalem tot aan de opstan-

ding op Paasdag. En aan datgene wat Hij tussen die twee momen-

ten heeft doorstaan: vernedering, lijden, in de steek gelaten wor-

den, zelfs door Zijn Vader, kruisdood, graf. Maar…. dan die verrij-

zenis, de bazuin voor het nieuwe leven. Het geloof daarin geeft 

weer hoop voor de toekomst. En dat samengevoegd met de liefde 

zorgt ervoor dat voor mij het glas weer even halfvol is.  

 

Piet van Eersel 
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Vanuit de ‘pastorie’ 
 

We zetten mooie stappen met elkaar als ge-

meenschap van Christus. De kerkenraad is 

samen met gemeenteadviseur Jan Boer hard 

bezig om een duurzame voorziening te treffen 

voor het predikantswerk. Zodat dit door kan 

gaan, en niet alleen op de korte termijn. Dat vergt een wat lange-

re aanloop, maar vooralsnog hebben we het gevoel dat die tijd 

loont. Daarover hoort u vanzelfsprekend meteen als er meer te 

vertellen is. 

 

Ook met de voorbereidingen van Kliederkerken in onze kerk ma-

ken we vorderingen. Ik ontmoet enthousiaste ouders. Een eerste 

datum staat met potlood in een paar agenda's. Als die zeker is 

zullen we dat meteen communiceren met onze gezinnen, en geïn-

teresseerde opa's en oma's (met kleinkinderen) natuurlijk. 

 

Ook ben ik bezig met een inventarisatie van mensen die mogelijk 

interesse hebben in een gespreks/belijdenisgroep. Om aan die 

groep mee te doen moet je vooral geïnteresseerd zijn om meer te 

weten te komen over het geloof, en of belijdenis (ja zeggen tegen 

je geloof) ook iets voor je zou zijn. Daar hoeft het (nog) niet op 

uit te draaien. Als je maar open staat om meer over het geloof te 

weten te komen. Hier willen we binnenkort een eerste avond voor 

plannen om te kijken hoe we dit op kunnen zetten (dag en tijd, 

frequentie, onderwerpen). 

 

De serie gespreksavonden over wie Jezus voor jou kan zijn lopen 

goed. Elke week tref ik een anders samengestelde groep met 

mensen uit Sprang-Capelle, Waspik, Kaatsheuvel, Waalwijk en 

Drunen. We bespreken een Bijbelverhaal maar behandelen vooral 

onze vragen daarover. Dat levert leuke vooronderstellingen, 

vooroordelen, en oprechte vragen op waar we binnen het uur dat 

we daarvoor nemen vaak geen tijd genoeg hebben. Maar genoeg 

om mee verder te gaan. In de Stille Week is de laatste avond op 

woensdag 5 april. Daarna volgt de gebruikelijke serie avonden 

geloofsgesprekken. Laten we daarna eens kijken wat we in het 

najaar kunnen gaan doen. Ideeën zijn welkom! 
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Langzaam maar zeker leven we toe naar Pasen. In de Stille Week 

hebben we mooie gevarieerde vieringen. Behalve dat het een in-

tense week is, waarin alle lagen van het Passie- en Paasverhaal 

raken aan ons eigen leven, is het ook een mooie week waarin 

zoveel gemeenteleden betrokken zijn bij de vieringen. De Com-

missie Erediensten, de diaconie, de bloemschikkers, de cantorij, 

lectoren, ambtsdragers, nevendienstleiding, beamerteam, kosters 

en noem maar op: zoveel mensen dragen hun steentje bij! Ge-

weldig. Het verhaal van de Stille of Goede Week is dan ook niet 

alleen het verhaal van Jezus; het is ook ons verhaal, gedragen 

door Hem die ons is voorgegaan. Dat ook dit jaar deze week weer 

mag inspireren, bemoedigen, troosten en hoop geven. 

ds. Otto Grevink 

 

 

 

 

 

 
 
 
Witte Donderdag: Passie en Avondmaal 
Dit jaar vieren we het Avondmaal op Witte Donderdag omringd 

met liederen uit de Matteüs Passie. De liederen worden uitgevoerd 

door koor Laudate Dominum, enkel begeleid op piano. Natuurlijk 

klinken niet alle liederen; immers: het Passieverhaal gaat verder 

op Goede Vrijdag. De schrijvers van deze moderne Nederlandsta-

lige Passie hebben juist in de beginliederen veel werk gemaakt 

van de verbondenheid van het Joodse Paasmaal met ons Avond-

maal. Immers: het Joodse Paasmaal bevatte brood en wijn, die 

Jezus pakte en een nieuwe betekenis gaf. In de dienst is ook sa-

menzang opgenomen en volgen we de gebruikelijke orde bij het 

Avondmaal. Het is dus nadrukkelijk geen concert maar een 

Avondmaalsviering in al zijn soberheid die de viering zo mooi 

maakt. Vier met ons mee op Witte Donderdag en laat je meevoe-

ren in het verhaal van het Avondmaal. 

ds. Otto Grevink 
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Kort verslag van kerkenraadsverga-

dering van 27 februari 2023 

 
Opening: 

Er wordt een kaars aangestoken. De kaars staat voor de aanwe-

zigheid van God die het licht van de wereld wil zijn. Voorzitter 

Brenda opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit 

het boek ‘In goed vertrouwen’ van Evert van der Veen.   

                                                                                                                                 

Geloven doe je in teamverband.                                                                                                                                              

Hoe geloof je in teamverband in de kerk?                                                                                                                                                

Hoe houd je de kerkleden betrokken, jong en oud? Ons inspannen 

om de samenbindende kracht van de vrede te bewaren die de 

Geest ons geeft; één lichaam en één Geest, één God en Vader 

van allen. Laat God ons helpen in het maken van keuzes en ons 

de kracht geven om het goede te doen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- De avonden georganiseerd door ds. Otto over de 40dagentijd 

zijn momenteel gestart. Er is genoeg animo.  

                                                                                                                                                                                   

Toekomst:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- De diaconie heeft ondanks het feit dat samen beleven beter naar 

voren komt bij een lopend of aan tafel aangeboden Avondmaal, 

besloten om voorlopig op de huidige manier door te gaan. Op Wit-

te Donderdag in een kring.                                                                                                                                                 

- Cie. Eredienst. De dienst op Stille Zaterdag wordt nog ingevuld.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Rondvraag: De afscheidsdienst van dominee Van Wijk zal Henk 

bezoeken en die van dominee Bloklander Jenny. De Gemeente-

vergadering wordt gepland op dinsdag 9 mei om 20.00 uur. 

                                                                                                                                                                                                 

Censura Morum: Alle aanwezige kerkenraadsleden verklaren van 

harte met elkaar samen te kunnen werken in de opbouw van de 

gemeente. 

                                                                                                                                

Sluiting: Dominee Otto sluit de avond af met een gebed.  

                                                                                                                                                                                     

Matty Zoutewelle, verslag  
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Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle e.o. 
           
Voor onze gemeenteleden, 
 

De volgende gemeentevergadering wordt gehouden op 

dinsdag 9 mei 2023. 

 

De kerkenraad nodigt u uit om dinsdag 9 mei om 20.00 uur 

aanwezig te zijn bij onze jaarlijkse gemeenteavond.   

  

Tijdens deze vergadering wordt natuurlijk teruggekeken op de 

activiteiten in het voorbije jaar en de stand van de financiën. In 

het groene boekje, dat u ontvangt bij het Kontakt van mei, kunt u 

de cijfers en de activiteiten lezen zodat u zich voor de vergadering 

al kunt oriënteren. 

Verder is er dan wellicht iets meer bekend over het beroepen van 

een nieuwe predikant. Het overleg is nu volop gaande. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Matty Zoutewelle-Boonstra 

 

ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN 

 
In verband met de verjaardag van onze koning  

kunt u slechts een keer in april komen meezin-

gen bij het harmonium en wel op de donder-

dag 13 april van 10.30 tot 11.00uur in het 

restaurant van Elzenhoven. Van harte welkom!  
Henk Hoogendoorn 

 

 

INLOOPOCHTEND 
Woensdag 5 april kunt u zoals altijd terecht 

voor een kopje koffie of thee en een gezellig 

praatje op de maandelijkse koffieochtend in De 

Brug. Wij zorgen ervoor dat de koffie vanaf 10 

uur klaar staat.  

Het koffieteam 
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Vieringen in de Goede Week 

 
De week voor Pasen wordt ook wel de Goede of Stille Week ge-

noemd. In de laatste drie dagen voor Pasen vinden bij ons in de 

kerk verschillende vieringen plaats. Witte Donderdag, Goede Vrij-

dag en de Paaswake op Stille Zaterdag. De drie heilige dagen 

voor Pasen ook wel het Triduum Sacrum genoemd. 

 

Donderdag 6 april: Witte Donderdag, aanvang 19.30 uur. 

In deze dienst zal het avondmaal bediend worden. Ds. Otto Gre-

vink gaat in deze viering voor. Deze dienst zal muzikaal opgeluis-

terd worden door het koor Laudate Dominum onder leiding van 

Otto Grevink. 

 

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur. 

Ds. Van den Hout uit Woudrichem zal in deze dienst voorgaan 

waarin we het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus ge-

denken. Muzikale medewerking door Margriet Dörr op dwarsfluit. 

De oude paaskaars wordt gedoofd. 

 

Zaterdag 8 april: Paaswake, aanvang 21.00 uur. 

Deze viering zal worden verzorgd door leden van de Commissie 

Eredienst. We gaan van het donker van Goede Vrijdag naar het 

licht van Pasen. In deze dienst zal de nieuwe paaskaars worden 

aangestoken en vernieuwen we onze doopbelofte. 

 

Zondag 9 april: Eerste Paasdag, aanvang 10.00 uur. 

Ds. Otto Grevink zal in deze feestelijke dienst voorgaan waarin we 

vieren dat de Heer waarlijk is opgestaan. Muzikale medewerking 

zal worden verleend door onze Cantorij onder leiding van Corine 

Vreeken. 

 

We nodigen iedereen van harte uit om deze diensten bij te wo-

nen. 

 

Namens Commissie Eredienst 

Dieter Verbeek 
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Geloof en dementie 
 

Op dinsdagavond 21 februari waren 15 mensen niet vergeten om 

naar een gespreksavond over dementie te komen. In de verga-

derruimte van de kerk pasten de deelnemers netjes rond de tafel. 

Dat gaf meteen een sfeer van verbondenheid. 

Joop Lankhaar – de gesprekleider voor deze avond - was nieuws-

gierig naar de redenen waarom men hier was. Verhalen te over. 

Eén vertelde over haar bezorgdheid om haar moeder, waar wel-

licht de eerste tekenen van dementie op te merken waren. Een 

ander was verdrietig over haar broer die diep weggezakt was door 

dementie en niemand meer herken-

de. Tot slot vermeld ik nog het onge-

duld en verdriet van een deelnemer 

over haar schoonmoeder die niet 

meer zichzelf is en iedere keer weer 

naar haar eigen moeder op zoek is. 

Genoeg verhalen om een avond te 

vullen, want iedereen heeft wel eens 

met deze ziekte te maken gehad. 

Joop deelt de avond op in drieën. 

Eerst zal hij wat vertellen over de 

ziekte. Daarna komt leven met de-

mentie aanbod. Hoe ga je met de 

ziekte en de veranderingen die dat 

teweegbrengt om? Na de koffiepauze 

gaan we in drie groepjes uiteen om over een aantal stellingen van 

gedachten te wisselen. 

Het is een wat technisch verhaal. En voor wie dat wil, is de kennis 

daarover op het internet te vinden. Of je kunt aankloppen bij 

Alzheimer Nederland. Maar toch een korte samenvatting van die 

inleiding. Dementie is een verzamelnaam van ruim 50 hersenziek-

tes. De ziekte van Alzheimer is de bekendste daarvan. De ziekte 

komt door een beschadiging van de hersens. En wat doe je al niet 

met die hersenen? Je kunt ermee nadenken; de hersenen sturen 

op allerlei manieren je lichaam aan. En je emoties komen via je 

hersenen. Als die hersenen stuk gaan, verandert er heel wat. Je 

wordt vergeetachtig. Mensen zien dat je je anders gedraagt. Er is 

wat moeite met de dagelijkse activiteiten. 
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Opgemerkt wordt dat de veranderingen voor elke persoon weer 

anders zijn. 

Maar de hersenen zijn beschadigd en dat merk je. Dementie 

overkomt je. Je kunt er niets tegen doen. Het is belangrijk om te 

leren leven met deze ziekte. Dat is best een uitdaging. Maar je 

staat er niet alleen voor. Mensen om je heen helpen waar ze kun-

nen. Vind het niet erg als er niet meer met mes en vork gegeten 

kan worden. Eten met alleen een lepel is net zo handig. Hier is 

ook een rol voor de kerk weggelegd. Joop vindt dat de kerk moet 

investeren in ouderen. Dat wordt een hele klus, want er moet ook 

al geïnvesteerd worden in de jongeren. Wat een taak is er voor de 

kerk weggelegd! En hoe gaat dat als je namens de kerk op be-

zoek gaat? Dominee Bert van der Linden gaf een mooi voorbeeld. 

Hij was op bezoek bij een dementerende man. Hoe moest hij dat 

bezoek invullen bij iemand die diep in gedachten verzonken zat? 

Men had hem al gewaarschuwd. “Aan dat bezoek heb je niets.” Hij 

besloot om een lied te zingen. ‘Er ruist langs de wolken …” klonk 

er door de kamer. De man tilde zijn hoofd op en rechtte zijn rug. 

“Ha, dominee”, kwam uit zijn mond. 

Het rondje praten over de 

tien stellingen was heel 

levendig. Je kunt je voor-

stellen dat je over de 

stelling ‘Ik zou liever 

dood zijn dan dement.’ 

heel lang en intensief 

met elkaar kunt spreken. 

Want het is tenslotte 

geen eenvoudige uit-

spraak. Maar de deelne-

mers waagden zich toch 

daaraan. Er waren er die 

volmondig deze stelling 

beaamden. Wat was het leven dan nog waard? Anderen aarzelden 

wat. Een vriendelijke versie van dementie zou men nog wel aan 

kunnen. Maar ja, over het soort van dementie heb je geen keuze. 

Thuis is het ook de moeite waard om daar de gedachten eens 

over te laten gaan. 

Over de stelling ‘Dementerende mensen moet je op een kin-

derlijke manier benaderen.’  waren de aanwezigen snel uitge-
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praat. Zoveel mogelijk op een volwassen manier met de patiënt 

omgaan.  

Lang niet alle stellingen kwamen aan de orde. Maar één wil ik u 

niet onthouden: ‘Als God echt bestond, liet Hij die ellende 

niet toe.’ 

Wat zou het gemakkelijk zijn als daar een kloppende redenering 

bij zou passen. Helaas op deze gespreksavond kwam dat ant-

woord niet. Een van de deelnemers bracht te berde dat we die 

ellende God niet kunnen verwijten. Misschien moeten we eens bij 

onszelf te rade gaan. 

Het was fijn om met elkaar over dit lastige en vaak verdrietige 

onderwerp te spreken. 

 

Rien Visser 

 

Verdwaald 
 

Verdwaald ben je in een 

doolhof van gedachten, 

waar moet je het zoeken 

en waar kun je nu heen. 

 

Verdwaald zit je in het 

verre verleden te wachten, 

maar ik pak je bij de hand 

want ik laat je niet alleen. 

 

Verdwaald ben je in de 

tijd die je heeft ingehaald, 

waarin morgen niet bestaat 

net zo min als vandaag. 

 

Verdwaald ben je lief mens 

zo hopeloos verdwaald, 

maar ik blijf heel dicht bij je 

want ik mag je zo graag. 

 

Hanny Otten 
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Overlijdensbericht 

 
De kerkraad ontving het droevige bericht dat op 10 maart jongst-

leden is overleden Anny Treffers-Snijders in de leeftijd van  

86 jaar. 

Jarenlang was Anny een trouw lid van onze kerk totdat zij door 

haar huwelijk in 1974 overging naar de Hervormde gemeente van 

Sprang. In de bijna 50 jaar erna is ze altijd trouw ons kerkblad 

blijven lezen en volgde ze het wel en wee van onze gemeente. 

  

Vorig jaar werd ze met ernstige gezondheidsklachten opgenomen 

in het ziekenhuis en daar werd duidelijk dat ze niet meer terug 

naar huis kon gaan. De laatste maanden verbleef ze in Het Hoge 

Veer te Geertruidenberg waar ze na een kort ziekbed stierf. Boven 

de kaart staat haar belijdenistekst: ‘Zijt getrouw tot den dood en 

ik zal u geven de kroon des levens’ (Openbaring 2 : 35-36). In die 

geloofszekerheid mocht zij naar haar Schepper terugkeren. 

 

De begrafenis heeft op 17 maart 2023 plaatsgevonden op de al-

gemene begraafplaats aan de Tilburgseweg. 

 

Wij wensen haar familie veel  kracht en sterkte toe. 

Dieter Verbeek 

 

 

 

Sterven is als het 

doven van een 

kaars omdat de 

morgen is aange-

broken. 

 
 



13 

 

DE JARIGE 75+ IN APRIL 

 
  4 april Mevr. C. Korpershoek-van Buuren,  

  6 april Mevr. A. Brouwers-Vissers,  

10 april Mevr. P.J.J. Crezee-Kolff,  

16 april Dhr. D.W. Mandemakers,  

27 april Dhr. W. Knoop,  

29 april Mevr. J.G. Veenstra-Glazema,  

 

Namens de gemeente: Hartelijk Gefeli-

citeerd en wij wensen u een gezegend 

nieuw levensjaar toe! 

 

De bloemen zijn de afgelopen periode 

gegaan naar: mevr. Achterberg-van 

Drongelen, mevr. De Jong-van de Ho-

ven, fam. Van Pelt en mevr. Van Zutp-

hen-Smits. 

 

MUTATIES 

Verhuisd: 

Fam. Branderhorst-Versteeg 

Van: Sprang-Capelle 

Naar: Waalwijk 

 

FELICITATIES 

 

Op 21 maart waren Ton en Liesbeth Metzke-

Spiering, Heemraadstraat 31, 5165 VV 

Waspik, 50 jaar getrouwd. 

Van harte gefeliciteerd met het gouden hu-

welijk. Wij wensen jullie nog vele gelukkige 

jaren toe, waarin jullie Gods nabijheid mo-

gen ervaren. 
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Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen waar 

je verdrietig, bang of boos van wordt. Op weg naar Pasen vieren 

we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een 

nieuw begin, en jij mag daarin meegaan. Verander je mee? 

Over het thema 

De verhalen in het project hebben tot nu toe laten zien, dat niet 

alles hoeft te blijven zoals het is. Dat er een nieuw begin gemaakt 

kan worden, dat een nieuwe toekomst kan aanbreken. Daar hoef 

je niet zelf voor te zorgen: God maakt dat nieuwe begin voor jou. 

Aan jou de keus om erin mee te gaan. ‘Verander je mee?’ was en 

is het overkoepelende thema van deze veertigdagentijd. Al vanaf 

de eerste zondag ontdekten we dat mensen keuzes kunnen ma-

ken. En dat God ons uitnodigt om te kiezen voor het leven. 

 

Zondag 2 april 2023 - Matteüs 21 : 1-11 

       Thema: 

       Waar hoop je op? 

 

Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem 

binnen. Er worden mantels en tak-

ken op de weg gelegd en Jezus 

wordt toegezongen: ‘Hosanna voor 

de Zoon van David! Gezegend Hij 

die komt in de naam van de Heer. 

Hosanna in de hoogste hemel. 

 

 

Zondag 9 april 2023 - Johannes 20 : 1-18 

Thema: 

Alles wordt anders. 

 

Nadat Jezus gestorven is, gaat Ma-

ria van Magdala naar het graf. Ze 

ziet dat de steen voor het graf is  

weggehaald en dat het graf leeg is. 

Jezus leeft!  
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“Laat de kinderen tot Mij komen” 
Grote mensen brachten kinderen bij Jezus. Ze wilden dat Jezus 

hen zou aanraken. Maar rondom Jezus was het heel druk. Ze 

konden niet bij Hem komen. “Hoe kunnen onze kinderen bij Jezus 

komen?” vroegen de mama’s en papa’s zich af. “Mag ik wat vra-

gen?” vroeg een mama aan de vrienden van Jezus. “Onze kinde-

ren zouden graag naar Jezus gaan. Willen jullie ze doorlaten?” 

“Euh, nuh, nee, dat zal niet gaan.” zei een van de vrienden van 

Jezus streng. “We kunnen Jezus niet lastig vallen met kinderen.” 

“Ga maar weg”, zei een andere leerling, “Jezus is veel te druk 

bezig!” Jezus zag wat er gebeurde. “Laat die kinderen toch bij Mij 

komen,” zei Hij, “houd ze niet tegen. Ik wil een vriend zijn. God 

houdt van hen.” Jezus ging naar de kinderen toe. Hij nam ze allen 

op zijn schoot, Hij sloeg zijn armen om hen heen en zegende ze. 

“Elk kind is bijzonder”, zei Jezus, “in het Koninkrijk van God is 

plaats voor ieder van jullie.” 
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Geen commentaar a.u.b. 
(2 Samuel 12 : 15-21) 

Soms scherm je je verdriet af, omdat je geen commentaar wilt. 

 

Dit Bijbelverhaal gaat over een koning die verdriet had. De grote 

koning David zat op de grond. Hij treurde. Zijn babyzoontje was 

doodziek. Fluisterend liepen Davids dienaren door de gangen. 

“Heb je het gehoord? De koning eet niet meer,” zeiden ze tegen 

elkaar. “Hij bidt alleen nog maar.” Wat iedereen vreesde, gebeur-

de. Het kindje stierf.  

Een van de dienaren moest het Da-

vid vertellen. Hij durfde bijna niet. 

Maar tot zijn stomme verbazing 

reageerde de koning heel kalm. Hij 

stond op en bestelde iets te eten. 

Weer druk gefluister onder zijn die-

naren. Een van hen vatte moed en 

zei tegen de koning: “We snappen het niet, majesteit. Hoe kan 

dat nou? Toen uw zoontje nog leefde, at en dronk u niet van ver-

driet. En nu hij overleden is, wilt u iets eten? Bent u soms ineens 

niet verdrietig meer?” 

Tja. Waar bemoeien ze zich mee, vraag je je af. Mag David alsje-

blieft op zijn eigen manier rouwen? 

Verdriet is iets kwetsbaars. Iets teers. Iets dat je vaak het liefst 

privé wilt houden. Niet omdat het per se geheim is. Niet omdat je 

geen medeleven of troost wilt. Maar precies om wat er bij koning 

David ook gebeurde: mensen vinden er meteen van alles van. 

Dat er iemand naar je luistert, is fijn. Dat er iemand bij je is, ook. 

Maar ze hoeven geen commentaar of advies te geven. Ze hoeven 

niet te zeggen: “Dat is toch niet normaal, dat je nog steeds zo 

verdrietig bent.” Of: “Ga gewoon eens wat leuks doen!” Omdat 

we daar bang voor zijn, houden we ons verdriet soms liever voor 

onszelf. 

 

(Uit: De Nieuwe Oase) 
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VALLEN, OPSTAAN EN WEER DOORGAAN 
Weet je wie er later vaak dominee werden?’ Hij keek me grijnzend 

aan. ‘Dat zijn de jongetjes die op school als laatste gekozen wor-

den bij een potje voetbal. Haha.’ Kennelijk was zijn beeld van 

dominees er eentje van houterige types, die sportief niet meetel-

den… 

Nu ken ik toevallig een paar dominees die heel aardig kunnen 

voetballen. Ik ken zelfs een kerkelijk zeer betrokken voetbal-

scheidsrechter, die voordat hij een wedstrijd fluit, eerst de beide 

teams op de middenstip bij elkaar haalt. ‘De eerste de beste die ik 

hier hoor vloeken, gaat er zonder waarschuwing uit. Het is maar 

dat jullie het weten.’ En dat werkt. Doe mij maar meer van zulke 

scheidsrechters. 

Toegegeven, ik ben niet goed in voetballen. Ik val eerder over de 

bal dan de bal over mij. Mijn sportieve prestaties beperken zich 

tot één gouden medaille bij een plaatselijke schaatswedstrijd op 

de 50 meter. Maar ja, er waren ook slechts twee deelnemers op 

die afstand. Meer vallen dan opstaan dus in mijn sportcarrière. 

Vallen en opstaan maken veel mensen mee, en niet alleen tijdens 

een sport. Sommigen hebben het heel lastig op school om goede 

cijfers te halen. Anderen hebben ongewild een grillige loopbaan 

en ook in een relatie is het soms vallen en opstaan. Ook de relatie 

tussen Jezus en zijn eerste volgelingen was er een van vallen en 

opstaan. Hij wordt door hen verraden (Judas), bedrogen (Petrus) 

en van de elf volgelingen staat uiteindelijk een handjevol bij het 

kruis. Na Jezus’ dood druipen ze af. 

Waar haal je de kracht vandaan om dan weer door te gaan? Veel 

moderne therapieën zeggen: haal die kracht uit jezelf, je kunt 

het. Na Pasen zeg ik echt iets anders: Jezus kon het, ik niet. Hij 

stond op, ik niet. Hij overwon de dood en liet mij zien hoe ik 

dankzij dat grote wonder toch weer op kan staan. Niet uit eigen 

kracht, maar uit zijn kracht! 

Vallen overkomt je zomaar. Maar opstaan en doorgaan doe je na 

Pasen uit de kracht van Jezus. Hoewel ik – eerlijk is eerlijk – nog 

steeds niet graag over een voetbal val… 

 

Hans van Ark 

(Uit magazine Elisabeth ingestuurd door Riek Verduijn) 
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De Veranderaar 

Ik -Tolleke- zit regelmatig in kerk ‘De Brug’. De eerste zon-

dagen van maart staan in het teken van de Veertigdagen-

tijd. Protestanten moeten geloven dat carnaval voorbij is. 

We gaan op een sobere manier naar Pasen. En daar hoort 

dan ook altijd een heel creatief project bij voor de kinder-

nevendienst. Tolleke kan daar van genieten. Wat een crea-

tieve mensen bedenken elk jaar weer zo’n project. En met 

veel enthousiasme van de leiding van de kindernevendienst 

wordt dat uitgevoerd. Petje af! 

Weet u het thema nog? Tolleke helpt een handje: Veran-

der je mee? Hoe gaat dat veran-

deren dan? Moet je zelf verande-

ren? Of moet de kerk veranderen? 

Of moet de kerkdienst verande-

ren? 

Tolleke vindt die open keuze wel 

mooi. Dus je kunt kiezen wat je 

wilt veranderen. En als je niet wilt 

kiezen, dan kunnen we er tenmin-

ste over nadenken. 

De onderwerpen zijn uitdagend genoeg. 

Waar zeg jij nee tegen? Het is al een hele verandering voor de snoe-

pers onder ons om die lekkere bonbons te laten staan. Tolleke ziet 

sommigen al denken: aan die bonbons is weinig theologie te beleven. 

Probeer dan wat er de volgende zondag aan de orde kwam. Straal jij 

al een beetje? Heel de kerk hielp Dieter van zijn somberheid af. Het 

thema ‘verander je mee?’ hadden we maar mooi in praktijk gebracht. 

Zelfs het hoofd van  Dieter begon te glimmen. 

Als de veranderingen doorzetten, moeten we er aan geloven dat er 

een zwembad voor in de kerk komt. Of minstens een ballenbak. 

Want er zal toch iets aan de kerkdienst moeten veranderen. Maar de 

verandering viel toch niet helemaal in de smaak bij Angelique. Die 

vond dat de gang van zaken in de kerk maar moest blijven zoals het 

altijd was. Terugkomend van de nevendienst moest er toch wel wat 

speeltuig in de kerk verschijnen. 
Tolleke hoorde een wat oudere kerkganger mompelen: “Als er een 

ballenbak komt, dan wil ik een biljart in de kerk”. 

We zijn voorlopig nog niet aan de uitvoering toe. 

Tot een zondag, 

Tolleke Bijbelvast 
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Een warme gemeente …… 
 

Mijn eerste kennismaking met ‘de Brug’ was begin 1972. Ik werk-

te toen in het onderwijs (basisschool ‘de Rank’) en woonde ‘in de 

kost’ aan de Heistraat. De buurjongen is in oktober 1974 mijn 

man geworden. We zijn getrouwd, jazeker, in ‘de Brug’ en later is 

onze oudste dochter daar gedoopt. Mijn schoonvader zat in de 

kerkenraad en was ook organist/scriba. Ik heb warme herinnerin-

gen aan die tijd, ook al was die maar kort. 

 

‘Mijn’ Hans had wisselend werk en is uiteindelijk in Maassluis en 

daarna in het Westland terechtgekomen, waar ikzelf geboren en 

getogen ben. Onze andere dochter is daar ook geboren. Na ruim 

30 jaar in Honselersdijk gewoond te hebben en we inmiddels met 

pensioen waren gegaan, hebben we besloten om weer in Sprang-

Capelle te gaan wonen. En we werden weer lid van……jawel ‘de 

Brug’. Het voordeel van zo’n kleine gemeenschap is wel, dat je 

elkaar gauw (her)kent. We voelden ons dan ook snel weer thuis. 

Ik zat in het Westland al een aantal jaren in het bestuur van 

stichting Hatua. Ook daar draaide ik rommelmarkten, gaf lezingen 

en in de kerk werd regelmatig gecollecteerd. 

 

Dat lukte ook in Sprang-Capelle en omgeving! Wat fijn, dat het in 

‘de Brug’ ook opgepikt werd en wordt!! Dat voelt als een warme 

gemeenschap………..We zitten nu in de laatste fase; nog een paar 

jaar en men kan in Mesera (Tanzania) op eigen benen staan, is de 

verwachting! 

Dus lieve mensen: heel veel dank voor deze ondersteuning!!!! Het 

voelt als een warme deken! 

 

Pauline Schouten-Kuijvenhoven 

 

 

 

Ik geef de pen door aan Marian 

Wiersma. 
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De doop: teken en zegel van Gods goedheid en trouw 
Een kerkdienst verloopt volgens een vaste orde, de liturgie. Prof. 

dr. Marcel Barnard, hoogleraar Praktische Theolo-

gie/Liturgiewetenschap aan de PThU en aan de Universiteit van 

Stellenbosch, Zuid-Afrika, licht ze toe. Drie gemeenten vertellen 

over hun praktijk. Deze keer: de doop. 

 

Het meest beeldend komt de betekenis van doop ons misschien 

voor ogen als wij een dopeling in de vroege kerk volgen op haar 

weg door de doopkerk. Die doopkerk stond apart, naast de paro-

chiekerk of basiliek. De volwassendoop was toen nog de regel (zo 

ongeveer tot 800). Die doopweg is één grote uitbeelding van wa-

ter-, licht- en kleurmotieven uit de Bijbel en bovenal van de paas-

tekst uit Romeinen 6:4: We zijn door de doop in zijn dood met 

Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit 

de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 

 

Na een voorbereidingstijd waarin de dopelingen werden onderwe-

zen in het christelijk geloof traden zij in de paasnacht (!) de 

doopkerk binnen. Zij kwamen in een ronde gang waar zij zich uit-

kleedden. Dat is praktische paastheologie: de oude mens heeft 

afgedaan, de zonden zijn vergeven, we worden bekleed met de 

nieuwe mens. Dan trad de dopeling vanuit de ronde gang de bin-

nenste rotonde binnen. Hier was een kruisvormig bassin, niet al te 

diep, ongeveer tot heuphoogte gevuld met stromend water – wa-

ter van de oervloed (Genesis 1), de zondvloed (Genesis 6-8), de 

Jordaan (Jozua 3; Matteüs 3), maar ook Johannes 7:38. In een 

arm van het kruis zat een bisschop of diaken. Over het bassin 

stond op vier zuilen een baldakijn met een opening waar het he-

melse Licht door naar binnen viel. 

 

De dopeling daalde drie treden, beeld van de drie-ene God, af in 

het waterbad en kreeg de doopvragen gesteld: ‘Geloof je in God 

de Vader en in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon ….?’ En ant-

woordde met de Apostolische Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof …’ 

Daarna overgoot de diaken of bisschop de dopeling driemaal met 

een nap en sprak de doopformule: ‘Ik doop je in de naam van de 

Vader, de Zoon en de heilige Geest.’ De dopeling steeg aan de 

andere kant van het bassin weer op uit het water en werd bekleed 
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met een wit doopkleed (Openbaring 7), beeld van de nieuwe 

mens. 

Ten slotte volgde een zalving, beeld van de heilige Geest die ook 

op Jezus neerdaalde bij zijn doop (Matteüs 3), en ging de dope-

ling met een kaars, als een ‘verlicht’ mens, de basiliek binnen om 

daar met heel de gemeente voor het eerst de Eucharistie mee te 

vieren. 

 

'In relatie met de HEER' 

Wanneer een kind of een volwassene gedoopt wordt, gebeurt er 

iets heel bijzonders in de kerk. God zelf legt zijn hand op een 

mens en zegt: ‘Mijn Naam zal voortaan om je heen zijn.’ Tijdens 

de doop, die voorafgegaan wordt door de lezing van een formu-

lier, zijn er stille momenten in de dienst. Het binnendragen van de 

kinderen en daarna het gebed dat voor de te dopen kinderen 

wordt uitgesproken. Of het binnenkomen van de geloofsleerlingen 

die straks gedoopt worden en het gebed voor hen als ze straks 

hun geloof zullen belijden. De vragen die gesteld worden en het 

jawoord dat klinkt. Het zich voegen in de belijdenis van de kerk 

der eeuwen. Indrukwekkend. Vooral als dan de woorden van de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest gesproken worden. God zelf in 

ons midden met Zijn liefde en genade. Als gemeente ben je waar 

God je hebben wil. Wij zeggen stil ons amen. 

Anthon van Lingen, predikant van de Hervormde Gemeente Kin-

derdijk-Middelweg 

 

'Geschenk aan de hele gemeente'  

De doop is als teken en zegel van Gods goedheid en trouw een 

geschenk aan de hele gemeente. Ieder draagt zijn verantwoorde-

lijkheid, samen aanvaarden en dragen we het kind in ons midden. 

Daarvoor staan we als we na de doop met de ouders God loven 

en Hem bidden om zijn zegen voor hun kind: “Dat ’s Heren zegen 

op u daalt.” Na een catechetisch moment zingen ook de kinderen 

van de zondagsschool een lied. De ouderling overhandigt de 

doopkaart en een kinderbijbel voor thuis. De betrokkenheid van 

de doop geldt iedereen. Juist wie misschien stil zijn. We bidden 

voor wie tot hun verdriet geen ouders zijn geworden, voor wie 

een kind verloren. We noemen het verdriet om wie als gedoopte 

kinderen niet meedoen, om ongedoopte kleinkinderen. Is het over 

met Gods intimiteit met hen? Wij mogen hopen van niet. Op de 
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dooprol staat als nieuwste naam Varvana bijgeschreven, een 

meisje in een Oekraïens vluchtelingengezin. 

Henk van Kapel, predikant van de Hervormde Gemeente Buur-

malsen 

 

'Doop door zalving' 

Toen ik voor het eerst een kindje mocht dopen in Best vroegen de 

ouders mij of ik hun dochter ook zou zalven. Ik had nog nooit 

gehoord van een zalving in een protestantse viering, maar vond 

het een mooi idee. Uit navraag bleek dat mijn voorganger de zal-

ving in deze gemeente had geïntroduceerd, geïnspireerd door de 

katholieke omgeving waar de doopzalving gebruikelijk is. Nadat 

mijn voorganger mij vertelde over het ritueel en de zegentekst, 

heb ik besloten het gebruik over te nemen. Wat mij aanspreekt in 

de zalving is dat de hele mens wordt meegenomen. De doop al-

leen is een sprenkeling op het voorhoofd, op het verstand als het 

ware. Terwijl de dopeling bij het ritueel van de zalving met haar 

of zijn hele lichaam betrokken is. Als voorganger mag ik voeten, 

handen, oren en ogen zalven en zegenen (met, toch maar, door 

mijzelf ‘gewijde’ olie) tot heelwording en bloei, tot een mens 

waarin God zichtbaar is. 

Angeliek Knol, predikant van de Protestantse Gemeente Best-

Oirschot-De Beerzen 

 

 

Het Gouden Lint 

Eind vorig jaar sloot christelijke boekhandel ‘Het Gouden Lint’ aan 

de Kerkstraat haar deuren, wat veel mensen erg jammer vonden. 

Nu zijn we blij dat we mogen vermelden dat Arinda Haverhals het 

stokje van Antoinette Janssen overgenomen heeft. Vanaf  

25 maart is de winkel weer geopend, maar wel op een nieuwe 

locatie; aan de Van der Duinstraat 107B in Sprang-Capelle. Voor 

al uw kaarten, boeken, cadeaus, accessoires en veel meer. 

Openingstijden; maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van  

9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur. 

Wij wensen Arinda succes met haar winkel en Gods zegen toe. 

 

Dieter Verbeek 
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Geloof je nog wel in een toekomst? 

De jaarlijkse geloofsgesprekken worden dit jaar na Pasen gehou-

den. Het thema is Geloof je nog wel in een toekomst?  

Tijdens de coronatijd is duidelijk geworden hoe sterk de tweede-

ling in onze maatschappij is, waardoor zelfs broers of zussen niet 

meer met elkaar omgaan vanwege verschillen in opvatting. Daar-

naast zijn er grote problemen met het klimaat, worden boeren 

bedreigd in hun bestaan en staat de natuur sterk onder druk. Er 

komen veranderingen aan die grote financiële gevolgen zullen 

hebben. We wijzen gemakkelijk naar de falende overheid.  

Kan het ooit nog wel goed komen met onze aarde als we zien wat 

voor effecten de opwarming van de aarde teweegbrengt? Hebben 

de oudere generaties gezorgd dat de kleinkinderen een waardevol 

leven in het vooruitzicht hebben? En de mensen in de minder 

ontwikkelde landen, de verwachting is dat die nog meer onder de 

veranderingen te lijden hebben. Is er nog wel toekomst voor de 

mensheid? 

En waar staan wij, christenen in deze moeilijke tijd? Welke bood-

schap hebben wij voor de toekomst? 

In de zondagsbrief kondigen we de juiste data aan. 

 

Namens het team Geloofsgesprekken 

Jan de Gruijter 



24 

 

Een Paasgedachte met een opdracht  

Het was in de tijd, dat Onze Lieve Heer de wereld schiep, toen Hij 

niet alleen hemel en aarde maakte, maar ook alle dieren en ge-

wassen en ze tegelijk een naam gaf. Onze Lieve Heer, groot en 

vriendelijk, was de hele dag druk in de weer te scheppen en in 

het leven te roepen. Zo wilde Hij ook een kleine grauwe vogel 

maken. ‘Onthoud goed dat je naam roodborstje is,’ zei de Schep-

per tot de vogel. Toen het vogeltje een poos had rondgevlogen, 

kreeg hij lust om zichzelf te bekijken. Hij spiegelde zich in het 

water van een beek en tot zijn schrik zag hij dat hij helemaal grijs 

was. Hoe het vogeltje ook wendde en draaide, hij kon geen enke-

le rode veer ontdekken. Het grijze vogeltje besloot naar Onze Lie-

ve Heer te vliegen en Hem te vragen waarom hij roodborstje ge-

noemd werd, maar geen enkele rode veer bezat. De Schepper 

zei: ‘Ik heb je roodborstje genoemd en roodborstje zul je heten. 

Je moet zelf maar zien, dat je je rode borstveren verdient!’  

Misdadigers gekruisigd 

Oneindig vele jaren verstreken. Mensen en dieren hadden het 

Paradijs verlaten en zich over de aarde verspreid. Op een morgen 

zat de vogel op een kleine, kale heuvel buiten de muren van Jeru-

zalem en zong voor zijn jongen, die in een nestje lagen midden in 

een lage doornstruik. Het roodborstje vertelde aan zijn kleintjes 

van de wonderbare scheppingsdag, en hoe familie roodborst zijn 

naam gekregen had. Plotseling zag het grijze vogeltje uit één der 

poorten van Jeruzalem een groep mensen komen, die op weg 

ging naar Golgotha. Drie misdadigers zouden daar gekruisigd 

worden. Vol afgrijzen zag roodborstje het schouwspel aan. ‘Wat 

zijn de mensen toch wreed. Hoe kunnen zij die arme schepsels 

aan het kruis nagelen? Op het hoofd van de middelste gekruisigde 

hebben ze zelfs een kroon van scherpe doornen gezet. Deze 

doornen hebben zijn voorhoofd verwond, zodat er bloed vloeit. 

Wat heb ik een medelijden met die man.’  

Een daad stellen  

‘Al ben ik klein en zwak, ik kan toch wel iets voor die arme ge-

martelde doen,’ zo dacht het vogeltje. Hij verliet zijn nest en 

vloog richting gekruisigde. Roodborstje vatte moed, daalde op zijn 

hoofd neer en trok met zijn snavel de doorn eruit. Terwijl hij dat 

deed, viel een druppel van het bloed van de gekruisigde op de 

borst van de vogel, die breidde zich snel uit en verfde al zijn tere 
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borstveertjes. De gekruisigde opende zijn lippen en fluisterde de 

vogel toe: ‘Ter wille van uw barmhartigheid hebt gij nu gewon-

nen, waar uw geslacht naar gestreefd heeft sinds de schepping 

der wereld.’ Zodra de vogel in zijn nest terugkwam, riepen zijn 

jongen: ‘Uw borst is rood, uw veren zijn roder dan rozen.’ Maar 

het roodborstje dacht dat het maar een bloeddruppel van het 

voorhoofd van die arme man was, die zal wel verdwijnen, zodra ik 

mij ga baden in de beek. Maar hoe het vogeltje ook baadde, de 

rode kleur week niet meer van zijn borst en toen zijn jongen vol-

wassen waren, was de schitterende rode kleur ook op hun borst-

veren, zoals die op de keel en de borst van ieder roodborstje te 

zien is tot op de huidige dag.  

In beweging komen  

Pasen is het feest van de Opstanding/de Verrijzenis. Pasen wil 

zeggen: ‘Sta op, kom in beweging, stel je dienstbaar op. In de 

Nederlandse kerk in Londen hangt boven de uitgang in steen ge-

beiteld de tekst: Wees een zegen. Een mooie opdracht om daar 

gevolg aan te geven! Zalig Pasen. Goede feestdagen gewenst.  

 

Bron: Christuslegenden naar het Zweeds van Selma Lagerlöf 
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Tien jaar geleden verscheen het 

Liedboek – zingen en bidden in 

huis en kerk. Het is breed in ge-

bruik genomen. Dat is het vieren 

waard, zeker nu er weer volop 

samen gezongen kan worden. 

Daarom organiseert de Interker-

kelijke Stichting voor het kerklied 

(ISK) een jubileumdag op: 

 

13 mei 2023 van 10.30 – 16.30 uur 

in de Sint Joriskerk, Hof 1, 3811 CJ Amersfoort 

kosten € 25,-- p.p. 

Deze dag is voor een ieder die houdt van zingen en belangstelling 

heeft voor de vele mogelijkheden die het liedboek biedt aan liede-

ren, zangvormen, gebeden, teksten en gedichten. Bruikbaar voor 

kerkdiensten en niet te vergeten: andere leefkringen. Een dag 

voor cantores, organisten, componisten, dichters, predikanten, 

pastores, liturgen, zangers, voor een ieder die het Liedboek en 

zingend geloven een warm hart toedraagt. 

Het programma vraagt een actieve deelname. Er zal onder pro-

fessionele begeleiding gezongen worden dat het een lieve lust is. 

Bekende en onderbelicht gebleven liederen uit het Liedboek ko-

men aan bod. We verkennen tevens liederen uit de vorig jaar ver-

schenen aanvulling Psalmen anders. U krijgt relevante achter-

grondinformatie bij de liederen. Er klinken verschillende mogelijk-

heden in muzikale uitvoeringen, van klassiek tot jazz. In totaal 

passeren zo’n 25 liederen en teksten de revue. 

De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een vesper. 

De dag kent drie programmaonderdelen met tussendoor twee 

pauzes van een half uur en een pauze van een uur. De kosten 

voor koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen, die voor de lunch 

niet. In de buurt van de Sint Joriskerk zijn er volop lunchmoge-

lijkheden. 

In de kerk zijn verschillende uitgeverijen en boekhandels aanwe-

zig met relevante uitgaven. 

 

(https://www.kerklied.net/liedboekdag) 
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27 APRIL 2023 KONINGSDAG 
 

Wij feliciteren Zijne Majesteit Koning Willem Alexander 
met zijn 56e verjaardag. Onze gelukwens gaat ook uit 

naar koningin Maxima en de prinsessen. Wij wensen 
de koning, zowel voor zijn gezin als voor ons vader-

land, nog vele gezonde, gelukkige jaren toe. 
Moge Gods nabijheid hem de kracht geven die nodig is 

om zijn taak als koning te kunnen vervullen. 
 

 

 

 

 

 


