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Contact :                                                                      Kopij inleveren tot  vrijdag 17.00 uur                                        
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,                  via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl 
ottogrevink@gmail.com 
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413 
b,g.g. Matty Zoutewelle,     tel. 274119 
                          

                                                           
                                                                                 

AANVANG-19.30 UUR 
Inleiding op de dienst 
 
Met Oudjaar zijn we gewend om bespiegelend 
terug te kijken. Het was me nogal een jaar! De 
vraag is of we onze lessen hebben geleerd, 
want 2024 komt eraan. Zijn we wijzer 
geworden? 
 
We lezen uit het wijsheidsboek Job. Denk bij 
Bijbelse wijsheid niet aan kennis, 
wetenschappelijk vernuft of technische 
hoogstandjes. Het gaat erom hoe op een goede 
manier in het leven te staan. Chokma, 
Hebreeuws voor wijsheid, komt dicht in de 
buurt van ‘met recht gelukkig zijn’. Over een 
gelukkig nieuw jaar gesproken. 
 
In het boek Job wordt heel wat af geredeneerd 
en getheoretiseerd over het hoe, wat en 
waarom van het lijden en nog vroom ook. In 
ons hoofd zijn we tot heel veel in staat. 
Uiteindelijk schieten Job en zijn vrienden niet 
veel op met hun visies en discussies. Ze komen 
echte wijsheid te kort. ‘De wijsheid – waar 
moet je die zoeken, en het inzicht – waar is 
het te vinden?’ vraagt de schrijver van het 
boek Job aan de lezer. 
 
De wijsheidsleraars van Israël weten het zeker. 
Hun vuistregel luidt: de bron van alle 
praktische wijsheid is ontzag voor de HEER en 
het vermijden van kwaad. Wie houvast zoekt 
voor 2024 kan zich op dat principe van 
Bijbelse wijsheid oriënteren. 
 
Ds. Bert van der Linden 
 
 

Voorganger:   Ds. B.v.d.Linden,Waalwijk 
Organist:   Jos Dekkers 
Lector:   Jan de Gruijter  
 
Orgelspel 
Binnenkomst kerkenraad 
Stilte 
 
Welkom 
Aanvangslied: Lied 513 (God heeft het eerste 
woord) 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Inleidende woorden: Scherven brengen 
geluk 
Zingen: Lied 919 : 1 en 4 (Gij die alle sterren 
houdt) 
 
Gebed 
Lezing OT: Job 28 : 1 – 12 en 28 lector 
 
Zang: Lied 313 : 1 en 3 (Een rijke schat van 
wijsheid) 
Lezing NT: 1 Korintiërs 1 : 18 – 25 (lector) 
Zang: Lied 578 : 1, 2 en 6 (O kostbaar kruis) 
 
Verkondiging 
Zingen: Lied 905 : 1, 3 en 4 (Wie zich door 
God alleen laat leiden)  
 
Geloofsbelijdenis 
Zang: Lied 103c : 1 en 3 (Loof de Koning, heel 
mijn wezen) 
 
Gebeden 
Collecten 
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Slotlied: Lied 418 : 1, 2 en 3 (God schenk ons 
de kracht) 
Heenzending: De Heer is mijn manager 
 
Zegen en beaming 
Orgelspel 
 
 

Collecte  
1.  Kerk 
 
 
 
Berichten voor de gemeente 

 
Bloemen 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 36422405) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens ds. van der Linden : telefonisch 06 
83446753; e-mail dsgvanderlinden@gmail.com  
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