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ZONDAGSBRIEF 03 MAART  2024 
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM 
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Contact :                                                                      Kopij inleveren tot  vrijdag 17.00 uur                                        
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,                  via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl 
ottogrevink@gmail.com 
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413 
b,g.g. Matty Zoutewelle,     tel. 274119 
                          

                                                           
                                                                                 

3e zondag van de veertigdagentijd 
Voorganger:    Ds. H. P.de Goede, Werkendam                          

Organist:         André Grosscurt 

Lector:     Pauline Schouten            

Bloemschikking 
03 maart 2024  

3e zondag (zondag Oculi) 

 

Wie weet? 
 
Slechts één ding lijkt zeker in het leven, 
namelijk dat veel onzeker is.  
Wat gebeurt er morgen? Hoe zal mijn leven 
verlopen? Of hoe zal die ander reageren als ik 
een appel op haar doe of kritiek geef? 
Het treft mij in het Bijbelgedeelte van vandaag 
dat ook God onzeker is.  
Hij weet niet zeker of Hij gehoor zal vinden. 
Jeremia moet namens God het volk oproepen 
te breken met hun kwalijke praktijken. Maar 
zullen zij luisteren en tot inkeer komen? 

Jeremia heeft het 
gemerkt. Na zijn 
preek ontsteekt het 
volk in woede. 
Men wil hem 
doden. Gelukkig 
zijn er rechters die 
beseffen dat 
Jeremia woorden 
van God spreekt. 
Verwachtingsvol 
slaat God, slaat 
Christus zijn ogen 
op. 

Zullen ze naar mijn woorden luisteren? Het 
antwoord is aan jou. 
Kernwoorden: niet zien, donker, refectie. 
 

 
Het is goed dat mensen er voor elkaar kunnen 
zijn. Om samen te genieten van het leven, 
maar ook om elkaar te troosten en te steunen 
als dat nodig is. Jezus heeft laten zien wat het 
betekent dat God naar mensen omziet. Hij 
deed voor hoe mensen voor elkaar kunnen 
zorgen op de weg naar Gods koninkrijk. Wie 
daar iets van ervaart, kan dankbaar zeggen: 
Wat goed dat jij er bent! 
In het veertigdagentijdproject van dit jaar 
vieren we de nabijheid van andere mensen en 
van God in ons bestaan. In de verhalen 
ontdekken we wat het betekent om er niet 
alleen voor te staan. De weg van Jezus is een 
weg van liefde en vertrouwen, maar ook 
een weg van angst en verdriet. Juist op 
moeilijke momenten mogen we bidden om 
Gods aanwezigheid, en hopen op de steun 
van mensen om ons heen. Zo leven we toe 
naar het verhaal van Pasen, waarin we horen 
dat God zijn kind ook in de dood niet 
loslaat. 
Zondag 3 maart 2024 – Johannes 2: 13-22 

 
Thema: 
Een heilige plaats 
 
 
 
 

Jezus jaagt de handelaars en geldwisselaars weg bij 
de tempel. Hij zegt dat ze een markt maken van 
het huis van zijn Vader. 
 

Orgelspel: 

Stilte 

Welkom en mededelingen: 

Uitleg bloemschikking 
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Zingen lied  25 vs 6  
Stil gebed  
 
Votum en Groet  
Drempel gebed    
 
Lied 280 vs 1,2,5,7 
Kyrie en Gloria 
 
Kyriegebed .  
Gloria Lied 601 vs 1,3   
 
Gebed  
Lied 543  vs 1  
 
Kinderen naar nevendienst ”Wat goed dat jij 
er bent “ door leiding van de nevendienst 
 
Projectlied wordt gezongen :  
                 40 dagen  duurt de reis  
 

Veertig dagen duurt de reis 
 naar het feest van Pasen.  
Ga de weg die God ons wijst,  
Hij brengt mensen samen.  
 
Maak je ruimte, vind je rust, 
zoek je naar de stilte?  
Dan vind je een nieuw geluk:  
God is in ons midden.  
 
Joh 2 vs 13-22 
Lied  825 vs 4      
 
Preek  
Leid 967  vs 1, 4,6,7  
 
Gebeden , stil gebed , Onze Vader .  
 
Kinderen terug  
Collecte  
Project 
Slotlied lied 557  vs 1,3      
 
Zegen    
Beantwoord met Lied 415 : 3 
Orgelspel 
 
Collecten 
1.  KIA noodhulp 
2. Exploitatie 
3. Steuncollecte  

Opvang voor gestrande vluchtelingen. Dit 
is het eerste collectedoel van deze zondag. 
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de 
hele wereld op de vlucht. Een groot deel van 
hen komt uit landen waar het leven door 
oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. 
Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen 
uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in 
Griekenland. Hier wacht hen, vanwege lange 
procedures, een onzekere tijd. Kerk in Actie 
ondersteunt organisaties die hen opvangen en 
helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs 
en waar mogelijk een betere plek. 
U kunt uw gave voor dit doel ook overmaken 
op het ibannummer van de ZWO 
NL16RABO0373709242 met vermelding van: 
opvang vluchtelingen. 
Het tweede collectedoel is Exploitatie en 
het derde collectedoel van vandaag is de 
STEUN collecte. 
 

 
 

Na afloop van de dienst is er 
gelegenheid voor ontmoeting en 
gesprek onder het genot van koffie, 
thee of limonade 
 
 
Berichten voor de gemeente 
 
Bloemen. 
Op 25 februari gingen de bloemen als groet 
naar fam. A. Wagemakers. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of 
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: 
telefonisch 06 83446753; e-mail 
dsgvanderlinden@gmail.com  
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