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Goede Vrijdag-Aanvang 19.30 uur 
Voorganger:   ds. Bert van der Linden 
Organist:   Cedrik Kerkdijk 
Ouderling:   Henk Hoogendoorn 
Muzikale medewerking: Cantorij onder leiding 
van Corine Vreeken 
 

Orgelspel: 

Binnenkomst kerkenraad 

Stilte 

29 maart 2024 

Stille Week, Goede Vrijdag 

 

Duister is het en zwart. Er is geen licht meer 

zichtbaar. Deze tekst sluit aan bij hoe we de 

Veertigdagentijd begonnen, bij de tekst van 

Aswoensdag.  

Op deze 

woensdag 

startte de 

periode van 

bezinning: 

‘wie zijn wij, 

wat doen 

wij?’  

Deze lezing 

gaat over het 

zien van 

diepe ellende, 

duisternis. Vragen die we stelden of reflecties die 

we hebben gevonden hebben geen antwoord of 

vervolg gekregen. Het maakt wanhopig. 

Is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is 

geworden; een letterlijke duisternis over het hele 

land 

(Lucas 23)? Een van God verlaten dag. 

 

Kernwoorden: ellende en duisternis. 

 

. 
 

Welkom en mededelingen: 

Uitleg bloemschikking 

De weg van het kruis, de weg 
van de liefde 
Welkom (ouderling van dienst) 
 
Inleidende woorden (predikant) 
 
Bloed, zweet en tranen. Dat is waar de laatste 
dagen van Jezus om draaien. Goede Vrijdag is 
de dag dat Jezus sterft: een gruwelijke dood aan 
een houten kruis. Jezus wordt uitgejoeld, 
gemarteld, bespot en vermoord. Machthebbers 
en religieuze leiders van het land laten zich van 
hun slechtste kant zien. De mensen laten zich 
meeslepen. Er woedt een strijd tussen wat goed 
is en kwaad. Met Jezus als grote verliezer. 
Goede Vrijdag is nogal een vreemde benaming 
voor zoveel gruwelijkheden, vind je ook niet? Of 
zit er toch nog iets goeds aan deze dag? 
 
Stilte 
 
Cantorij: O grosse Liebe (koraal; J.S. Bach)  
` 
O grote liefde, liefde bovenmate, 
waardoor U folteringen moest verdragen. 
Ik genoot volop van ‘s werelds lust en vreugde, 
en U moet lijden! 
 
Gebed 
Samenzang: O kostbaar kruis (Lied 578 : 1, 2 
en 6) 
 
Inleidende woorden en psalmlezing: Psalm 
22 : 1 – 22 
Psalm 22, de psalm van Goede Vrijdag, gaat 
over diepe nood, over intense eenzaamheid, 
over duisternis en dood. Er is sprake van veel 
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fysiek lijden, sprake van vijanden, die je als 
honden, stieren, of leeuwen belagen en tegen 
wie niets of niemand je in bescherming neemt. 
Maar zonder de fysieke nood te onderschatten, 
is de nood van de dichter toch in de eerste 
plaats ‘relationeel’: Godverlatenheid, isolement, 
dat je enkel verachting ontmoet, dat je met 
leedvermaak bejegend wordt, dat iedereen op je 
ondergang uit is. Dat je bestaan niet kostbaar is 
in de ogen van de mensen die op je pad komen 
en dat nu zelfs God je lijkt te laten vallen. Psalm 
22 is de psalm van Jezus aan het kruis. 
 
Kyrië: Glorie zij U Christus (Lied 574 : 1 
cantorij, 2 en 3 allen) 
Gebed 
 
Evangelielezing: Johannes 19 : 16 – 27  
Wisselzang: Hij ging zijn weg zo eenzaam 
(Lied 560 : 1 cantorij, 2 en 3 allen) 
 
Verkondiging en de liederen: Het ruw 
houten kruis en Were you there (Cantorij) 
 
De verkondiging wordt onderbroken door twee 
liederen: 
 
Samenzang: Op die heuvel daarginds (JdH 
836) 
 
Op die heuvel daarginds  
stond een ruwhouten kruis, 
het symbool van vervloeking en schuld.  
Maar dat kruis werd de mens  
tot het kostbaars kleinood,  
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.  
 
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis. 
Tot de Heer komt en met Hem het loon; 
als die grote dag aanbreekt  
en Hij ons dat kruis  
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.  
 
O, dat ruwhouten kruis, 
door de wereld gesmaad, 
heeft een wond’re bekoring en macht; 
want Gods Zoon liet zijn troon, 
Hij droeg smaadheid en hoon, 
om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht.  
 
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis. 
Tot de Heer komt en met Hem het loon; 

als die grote dag aanbreekt  
en Hij ons dat kruis  
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.  
 
Cantorij: Were you there when they crucified 
my Lord? 
 
Were you there when they crucified my Lord? 
Were you there when they nailed him to the 
cross? 
Were you there when the pierced in the side? 
Were you there when the sun refused to 
shine? 
 
Samenzang: O grote God die liefde zijt (Lied 
838) 
 
Gedicht: Het is volbracht 
 

Het is volbracht! 
 
Gods weg is hij gegaan 
tot het einde. 
Zijn lichaam wil niet meer, 
zijn geest is verslagen. 
Alles doet pijn. 
Naalden van de kroon doorboren zijn hoofd, 
ze tarten zijn denken, 
niet om uit te houden. 
De zonden van de wereld 
raken zijn ziel. 

Hij heeft gezegd en weerlegd, 
geheeld en gestreeld, 
gevraagd en geklaagd, 
gedacht en verwacht, gegeven en 
vergeven, 
gehoord en verwoord, 
gebeefd en geleefd. 
Gods weg is hij gegaan tot het einde. 

Alles gedaan, 
alles gezegd, 
alles verstaan, 
alles geslecht, 

Alles gegeven, 
alles gevraagd, 
alles vergeven, 
alles geklaagd. 

Alles gehoord, 
alles verwacht, 
alles verwoord, 
alles volbracht. 
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Hij heeft me gezocht 
hij heeft me gevonden 
hij heeft me gedragen 
hij heeft me thuisgebracht. 
Alles is in hem tot voltooiing gekomen. 

Niets meer te zeggen. 
Ja, nog één roep, 
nog één kreet wacht om 
de aarde te veroveren, 
Die ene roep waarin hij 
leven en dood, 
dood en leven 
ontvouwt; 
waarin hij zich uit handen geeft 
om te zijn zoals hij is bedoeld: 
liefde! 

 
Samenzang: O liefde die verborgen zijt (Lied 
561) 
Evangelielezing: Johannes 19 : 28 - 30 
 

De paaskaars wordt gedoofd door de 
diaken. 

 
Stilte 
Cantorij: Ach grosser König (koraal; J.S. Bach) 
 
O grote Koning, groot door alle tijden, 
hoe kan ik uw trouw toch ver genoeg 
verbreiden? 
Geen mensenhart kan zich nochtans 
bedenken 
wat U te schenken. 
Met hart noch met verstand kan ik begrijpen, 
waarmee toch uw erbarmen te vergelijken. 
Hoe kan ik U dan voor al uw gunstbewijzen 
genoegzaam prijzen? 
 
Slotgebed 
 

Evangelielezing: Johannes 19 : 31 - 42 
Slotlied: Nu valt de nacht (Lied 590 : 1 en 2 
cantorij, 3-5 allen) 

 
Heenzending en zegen 
 
We verlaten in stilte de kerk. 
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