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Tussen Koningsdag en 
Hemelvaartsdag… 
 
Voorganger:   Dhr. E. W. Brink, Groningen. 
Organist:  Cedrik Kerkdijk 
Lector:  Jan Korver 
 
 
Orgelspel 
Stilte 
Intochtslied 1008: 1-3 (Rechter in het licht) 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
Lied ps. 65: 1 
 
Kyriëgebed: Coventrygebed (14 november 
1940) 

Waar in vrede wordt gezaaid, brengt 
gerechtigheid haar vruchten voort 
voor hen die vrede stichten (Jak. 3, 13-
18) 
De onverschilligheid, die een muur 
optrekt tussen mij en jou, tussen 
arm en rijk. God, vergeef het! 
Het gebrek aan vertrouwen in 
mijzelf, in de ander, in de 
liefde. God, vergeef het! 
Het gemak waarmee wij de 
schepping beschadigen en 
uitputten. God, vergeef het! 
Het gebrek aan solidariteit met 
gevangenen, ontheemden en 
vluchtelingen, met hen die ziek zijn, 
eenzaam of verstoten. God, vergeef 
het! 
Het gebrek aan respect voor hen die 
anders zijn, anders denken, anders 

voelen, anders geloven. God, 
vergeef het! 
Het ontbreken van liefde voor 
onszelf en onze naasten, onze 
moeite met vergeven. God, vergeef 
het! 
De hoogmoed waarmee wij onszelf 
tot middelpunt maken en daardoor 
anderen niet zien staan. God, 
vergeef het! 
Wees goed voor elkaar en vol 
medeleven: vergeef elkaar zoals 
God u in Christus vergeven 
heeft (Efez. 4, 32) 

Glorialied ps. 149: 1, 3 
Gebed om het licht van de heilige Geest 
 
Kindernevendienst 

• kinderlied is: Dank U wel 

https://www.youtube.com/watch?v=KiL1Yyg9VkQ&list
=PLC4D655A73D9E3409&index=39 
 
Lezing OT: Genesis 5, 1-24 
Lied ps. 139: 3, 4 
 
Lezing NT: Lucas 24, 44-53       [lector] 
Lied ps. 102: 6, 13 
 
Tekst: Hebreeën 11, 1-16 
Verkondiging 
Lied 913: 1-3 (Wat de toekomst) 
  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onzevader 
Inzameling van gaven 
 
Slotlied 725: 1-4 (Gij boden rond Gods troon) 
 
Zegen –  
Beantwoord NLB 415: 3 Amen, amen, amen! 
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Lied 708: 1, 6 (‘Wilhelmus’) 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte  
1. Wilde Ganzen 
2. Kerk 
3. Steuncollecte 
 

WILDE GANZEN staat deze zondag 
als eerste collecte gepland. "Wilde Ganzen" zet 
zich al 67 jaar in voor een wereld zonder armoede. 
zij doen dat niet alleen. "Wilde Ganzen" steunt 
ieder jaar honderden projecten in tientallen 
landen. Deze projecten worden altijd opgezet door 
Particuliere Ontwikkelingsorganisaties (POI) uit 
Nederland samen met Lokale Partnerorganisaties 
(LPO) in het land waar het project plaats 
vindt. Overal ter wereld zorgen mensen voor 
verandering door de handen uit de mouwen te 
steken. Met kleine, slimme projecten zorgen 
ondernemers in hun eigen buurten voor 
verandering en vooruitgang. Deze initiatieven 
worden opgezet door lokale aanpakkers samen 
met Nederlandse stichtingen. Zij ondersteunen 
deze samenwerkingen met kennis, een sterk 
netwerk en geld. Zo helpen ze aanpakkers die aan 
de slag gaan om hun buurt vooruit te helpen met 
de aanleg van sociale voorzieningen. Van schoon 
drinkwater tot  onderwijs. En van medische zorg 
tot financiële onafhankelijkheid. "Wilde Ganzen" 
wil een wereld waarin mensen die in armoede 
leven op eigen kracht hun situatie en hun 
toekomst verbeteren. Ieder project dat "Wilde 
Ganzen" steunt pakt de diepere oorzaken van 
armoede aan en helpt de mensen in de buurt 
vooruit. Projecten die vrouwen, kinderen en 
mensen met een beperking vooruit helpen krijgen 
bij "Wilde Ganzen" extra aandacht, omdat deze 
groepen vaak het meest kwetsbaar zijn. U kunt uw 
gave ook overmaken op het ibannummer van de 
ZWO NL16RABO0373709242 met vermelding 
van Wilde Ganzen. 

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen 
Kerk en de derde collecte is de STEUNcollecte 

Berichten voor de gemeente. 
Bloemen 
Op 21 april gingen de bloemen als groet en ter 
bemoediging naar Matty Zoutewelle.  
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 36422405) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: telefonisch 
06 83446753; e-mail dsgvanderlinden@gmail.com  
Ds. van der Linden is van 29 april t/m 3 mei op 
vakantie. 
 
Beste gemeente,  
Er is een uitnodiging binnengekomen voor de 
afscheidsdienst van Ds. Cees ’t Lam. Van 2001 – 
2006 is hij onze predikant geweest. 
Hij zal van zijn pensioen gaan genieten met 
‘Emeritus predikant in ruste’ als mooie titel. 
De afscheidsdienst is op zondag 12 mei in 
de Wijkgemeente Hoofdstraatkerk in 
Hoogeveen. 
Het adres: Hoofdstraat 95, 7902 EC Hoogeveen 
(ingang aan Stoekeplein 4, 7902 HM) 
Aanvang van de dienst is 9.30u. Na de dienst is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie te 
drinken. 
De dienst is ook via een livestream te 
volgen: hoofdstraatkerk.pghoogeveen.nl/live 
Er zal vanuit de kerkenraad officieel 
vertegenwoordiging gaan, maar u bent ook 
uitgenodigd om aanwezig te zijn of de dienst te 
volgen. Als er meerdere mensen willen gaan is 
carpoolen wellicht een goede optie. 

Groeten, Brenda Kerkdijk 
  
Retraite op Ameland van 21-23 juni 

Even je hoofd leegmaken. En contact maken met 

de bronnen waaruit je leeft. Even alles loslaten en 

op adem komen. Dat kan tijdens 

retraiteweekenden op Ameland. Wij, pioniers van 

De Plaats in Hollum, nodigen je van harte uit voor 

hun retraiteweekend van vrijdag 21 juni (’s avonds) 

tot en met zondag 23 juni met als thema: ‘Van je 

hoofd naar je hart’. 

Benieuwd? Kijk op deplaats-

ameland.nl/unplugged. Naast een warme gastvrije 

ontvangst met heerlijke lunches en diners en een 

divers en inspirerend programma, bieden we je 

óók mogelijkheden voor betaalbare 

accommodatie.  

Wij zijn je reisbegeleiders: dominee Otto Grevink 

en Sandra Gaakeer (beiden pioniers en voorheen 
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van Mijnkerk.nl) en ontvangen je graag op 

Ameland met het team van De Plaats. 

Zou je (met een eigen groep) op een later moment 

eens een weekend willen meemaken, laat dat ons 

ook weten. We denken graag mee! Mail hiervoor 

en andere informatie naar info@deplaats-

ameland.nl.  

Hartelijke groet, Otto Grevink (06-30565951, 

o.grevink@protestantsekerk.nl) 

 
De kerk en het slavernijverleden 
Ons slavernijverleden houdt ook de kerken 
bezig. Welke rol speelden de kerken hierin? 
Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Dr. 
Martijn Stoutjesdijk, één van de leidende 
onderzoekers, wil ons op woensdag 8 mei 2024 
hier meer over vertellen. U bent van harte 
welkom om 19.30 uur in “De Haven”, 
Leefdaelhof 11 in Waalwijk. Opgeven kan tot 30 
april. 
De Nederlandse overheid schafte – als één van de 
laatste landen in West-Europa – in 1863 de 
slavernij af. Overigens voorzag die “vrijheid” in een 
compensatie voor wat de overheid toen zag als 
slachtoffers voor deze maatregel: de 
slavenhouders. De “bevrijde” slaven moesten in 
Suriname nog 10 jaar zonder beloning doorwerken 
zodat de slavenhouders niet om werkkrachten 
verlegen zouden zitten… 
 
Voor de mensen die tot slaaf werden gemaakt en 
hun nakomelingen was de slavernij een trauma dat 
tot de dag van vandaag doorwerkt. Bijvoorbeeld in 
de ongelijke verdeling van welvaart en 
maatschappelijke kansen. Discriminatie van 
bevolkingsgroepen. Het heeft mensen diep 
beschadigd. En dat werkt tot de dag van vandaag 
door. 
 
In de wereld waarin de slavernij bestond in de tijd 
dat de Nederlanders de baas waren in gebieden in 
Azië en Amerika was de kerk voor veel mensen 
heel belangrijk. Wat vond de kerk hier nou van? 
Welke rol speelde de kerk in deze ontwikkeling? In 

onze tijd, waarin recent zowel de minister-
president als ook de koning excuses aanbood voor 
dit alles is er ook een groot onderzoek gaande naar 
de rol van de protestantse kerk.  
Dr. Martijn Stoutjesdijk, één van de leidende 
onderzoekers, wil ons op woensdag 8 mei 2024 
hier meer over vertellen. U bent van harte welkom 
om 19.30 uur in “De Haven”, Leefdaelhof 11 in 
Waalwijk. Graag uiterlijk 30 april per mail 
aanmelden: vormingentoerusting@pgwaalwijk.nl 
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