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Gebed voor Syrië en Turkije 
Een vreselijke aardbeving trof Syrië en Turkije. Talloze gebouwen 

stortten in, er zijn duizenden doden en tienduizenden gewonden. 

Een gebed voor allen die getroffen zijn: “Als de aarde schudt op 

haar grondvesten, bent U onze toevlucht en kracht.”  

De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: 

er valt sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de situatie nóg 

urgenter. Wilbert en Rima van Saane, uitgezonden medewerkers 

van Kerk in Actie in Libanon, voelden zelf ook de trillingen van de 

beving in Beiroet. Ze leven intens mee met alle getroffenen in de 

regio en schreven een gebed, dat wij in Nederland kunnen mee-

bidden: 

 

Schepper en Onderhouder van ons leven, 

Als de aarde schudt op haar grondvesten, 

bent U onze toevlucht en kracht. 

Wij bidden voor allen die getroffen zijn 

door de aardbevingen in Turkije en Syrië. 

Geef hen moed om deze tijd te doorstaan, 

troost als zij treuren om het verlies van geliefden, 

en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp. 

Zegen alle reddingswerk, praktische steun, 

medische, psychische en geestelijke zorg. 

Mogen haat en verdeeldheid in de regio 

plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede, 

zodat de samenleving opnieuw kan bloeien. 

 

In de naam van onze Redder, Jezus Christus, Amen 
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MEDITATIE 

 
Wie is toch Deze? 

In 2014 was “Wie is toch Deze?” het thema voor het bezinnings-

weekend van de PGML. Gesprekken over onze kijk op Jezus en 

zijn invloed op ons en ons kerkelijk leven zouden tot meer verbin-

ding leiden tussen de verschillende kerkelijke gemeenten uit de 

Midden-Langstraat. Het waren waardevolle dagen met verdiepen-

de en verbindende gesprekken die jaarlijks terug zouden komen. 

De daarop volgende jaren werden het eendaagse bezinningsda-

gen, waaronder in 2016 in De Brug de bezinning over ‘Kerk, 

Jeugd, toekomst’. Ik moet helaas vaststellen dat de bezinnings-

dagen niet meer plaatsvinden. Ook samenwerking via vorming en 

toerusting (ofwel ontmoeten en geloven) is stilgevallen.  

 

Maar de vraag uit de kop van deze overdenking blijft. Wie is toch 

deze Jezus….. voor mij? In ons (geloofs)leven komt deze vraag 

vaak terug. En ook de Kerstdagen (Christus-dagen!) gaven daar-

aan weer een nieuwe impuls, ook bij mij.  

 

Vaak wordt met Kerst de profetie van Jesaja gelezen waarin hij de 

komst van de Verlosser, de Messias beschrijft. Zoals in Jesaja 9 : 

5. “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en 

de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Won-

derbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” We 

kennen de indringende wijze waarop deze tekst wordt gezongen 

in Händels Messiah.  

 

En nu opeens, terwijl de tekst voor mij zo bekend was, las ik als 

het ware voor het eerst de woorden: Jezus als……….Eeuwige Va-

der. En tegelijkertijd hoorde ik Jezus woorden: “Wie mij gezien 

heeft, heeft de Vader gezien” (Johannes 14 : 9). Opeens zag ik 

deze teksten in elkaars verlengde. Maar dit zien was geen eye-

opener, geen “Oh, nu snap ik het!” Eerder een start van een 

nieuwe zoektocht. Want het is toch om van te duizelen. De eeu-

wige (tijdloze), almachtige God, die het universum omvat, maar  

voor ons aanspreekbaar is als Vader, laat zich één op één kennen 

in Jezus.  
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En we weten: Jezus leeft. In Matteüs 28 : 20 belooft Hij: “En zie, 

Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”. Hij 

spreekt tot mensen, overal, in samenkomsten in kerken en el-

ders. En Hij roept op tot hulp aan kwetsbare mensen, want zo 

wordt Hij zelf geholpen. Hij zegt immers: “En ik verzeker jullie, 

alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste 

van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” 

(Matteüs 25 : 40).  

 

Dus samengevat: in Jezus zien we de Vader. En wij zien Hem ook 

in kwetsbare mensen. En wij mogen geloven dat Gods Geest in 

óns werkt. En Gods Geest hebben we nodig om hier iets van te 

begrijpen. Wat is dan mijn/onze plaats hierin?  

 

Tijdens de bezinning 2014 werd onder andere gebruik gemaakt 

van 40 omschrijvingen die Anselm Grün (een Benedictijner mon-

nik) gaf van Jezus. We spraken over welke omschrijving voor ie-

der van ons het meest aansprekend was. Ik blijf ook nu nog bij 

mijn keuze van toen: Jezus is de man die me niet met rust laat. 

En U?  

 

Jan van Wijk 
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Vanuit de ‘pastorie’ 
We zijn hard aan het bouwen aan onze ge-

meente. Niet alleen met de Actie Kerkbalans, 

maar ook met tal van activiteiten die we aan 

het ontplooien zijn vanuit ons beleidsplan. Aan 

een kerk moet je net als aan je geloof blijven 

bouwen. Anders ‘stolt’ de gemeenschap. Ter-

wijl de Geest juist wil waaien en mensen in beweging wil zetten. 

Daarom komen we in beweging. Doe je mee? 

 

Actie Kerkbalans 

Dit jaar hebben we met een uitgebreide folder aandacht gevraagd 

voor de Actie Kerkbalans. Je leest erin wat we willen doen met 

elkaar en waarom. We lieten zien waarvoor het geld nodig is dat 

we op willen halen, en gaven de mogelijkheid om verschillende 

manieren om onze geloofsgemeenschap te steunen. Eind januari 

was al 20% van het begrote bedrag aan Vaste Vrijwillige Bijdra-

gen opgehaald. Iedereen die gegeven heeft bedankt! Elke maand 

zal in de nieuwsbrief de stand worden vermeld. We hopen daar-

naast ook het begrote tekort van ruim € 4.500 te kunnen dekken. 

Wil je meehelpen om dat mogelijk te maken? Bedankt! 

 

Gespreksavonden over ‘Wie is Jezus voor jou?’ 

20 mensen kwamen af op de eerste avond over Jezus in de Veer-

tigdagentijd. De avonden zijn voortgekomen uit het voornemen in 

het beleidsplan om het geloofsgesprek meer inhoud te geven in 

onze gemeente. We hebben de avonden ook opengesteld voor 

mensen van buiten onze gemeente. Met name uit Waalwijk kwa-

men ook veel mensen af op de eerste avond. Elke avond is apart 

te bezoeken, aanmelden is niet nodig. Ik was blij verrast dat er 

zoveel mensen geïnteresseerd waren. We hadden mooie gesprek-

ken met elkaar over Jezus en alle vragen die we over Hem heb-

ben. Wil je meedoen? Van harte welkom. Je kunt zo instromen. 

Heb je het boekje ‘Wie is Jezus?’ van het Bijbelgenootschap niet 

meer kunnen krijgen? Klopt, het Bijbelgenootschap heeft de be-

stelmogelijkheid op de maandag in de eerste week van de Veer-

tigdagentijd stopgezet. Ik heb toen een restpartij opgevraagd. En 

ik heb er nog. Meld je dan even bij mij. 
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Kliederkerk komt eraan! 

Jonge gezinnen komen graag elkaar tegen, maar lopen elkaar 

vaak in de kerk mis. Daarom willen we in onze gemeente een 

Kliederkerk optuigen. Dat is een gezellige activiteit voor het hele 

gezin, waar ze samen een Bijbelverhaal ontdekken, samen vieren 

en samen eten. Een landelijk concept wat op meer dan 150 plek-

ken een vorm heeft gekregen. Ik ben met ouders van jonge kin-

deren aan het bouwen aan een team dat dit kan voorbereiden en 

dragen, en ook met tieners in gesprek om hen daarbij te betrek-

ken. Dat kost allemaal even tijd, juist om het niet iets te laten zijn 

van één moment, maar om het een kans te geven duurzaam iets 

te betekenen in onze gemeente. Wordt vervolgd dus! 

 

Avonden in Landgoed Driessen 

Vanuit een initiatief om ouders bij elkaar te brengen rondom  

geloofs- en levensvragen, ontstaan er nu ideeën in de nieuw-

bouwwijk Landgoed Driessen om daar met ouders van verschil-

lende achtergronden (kerkelijk/niet kerkelijk) samen te komen. 

Een initiatief dat ik van harte ondersteun, en dat weliswaar niet 

letterlijk binnen onze geloofsgemeenschap ontstaat, maar wel 

vanuit onze drive om geloof en leven met anderen te delen. Ook 

hier: wordt vervolgd! 

 

Belijdeniscatechese 

Een wens die door een aantal mensen werd geuit in de huiska-

merbijeenkomsten is om weer een belijdenisgroep samen te stel-

len. Dat gaan we doen! Dat begint met te weten wie daarin geïn-

teresseerd zou zijn, ook als je nog niet zeker weet of je ook 

daadwerkelijk belijdenis zou willen doen. Maar ben je geïnteres-

seerd om eens te onderzoeken of je meer werk zou willen maken 

van je geloof, meld je bij me en dan gaan we kijken hoe we een 

groep bij elkaar kunnen organiseren.  

 

Zo bouwen we, op weg naar Pasen. Dat doen we in het geloof dat 

Jezus ons daartoe geïnspireerd heeft en alles heeft gegeven om 

ons te behouden. Daarvoor mogen we dankbaar zijn. En in bewe-

ging komen. Doe je mee? 

 

Met een hartelijke groet, 

ds. Otto Grevink, ottogrevink@gmail.com, 06-30565951 
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Joodse wortels van de kerk 
De christelijke traditie is vanaf het allereerste begin verworteld 

met de Joodse gemeenschap, het jodendom zit in de haarvaten 

van de kerk. Gaandeweg heeft de kerk zich echter van die wortels 

losgezongen en soms zelfs alle banden verbroken of ontkend. 

Jezus was een Jood. Dat klinkt als het intrappen van een open 

deur. Maar die deur staat niet zo spreekwoordelijk open als je 

wellicht zou denken. Laat ik een voorbeeld geven.  

In de kerk eindigt het kerstverhaal doorgaans met de herders die 

teruggaan naar hun schapen, God lovend en dankend om alles 

wat ze hadden gehoord en gezien (Lucas 2:20). Maar het verhaal 

gaat verder. Het kerstkind is terechtgekomen in een joods ge-

zin. Op de achtste dag na zijn geboorte krijgt het de naam Jezus, 

op de dag van zijn besnijdenis. Een Joods feest zou je zeggen. 

Maar het is in de Rooms-Katholieke Kerk het feest van de Heilige 

Familie geworden. Het kind is als het ware aan Maria geschonken. 

Van een Joodse vrouw is zij de moeder Gods geworden.  

 

De jongste kerk was een Joodse kerk 

Jezus was een Jood, en niet de stichter van de christelijke kerk. Ik 

weet niet van wie het volgende citaat is, maar sprekend vind ik 

het wel: ‘Christus heeft het Koninkrijk van God gepredikt, maar 

moet met de kerk genoegen nemen.’ De jongste ‘kerk’ was een 

beweging rond Jezus, een Joodse variant op het veelkleurige jo-

dendom van die tijd. De leden werden ‘de mensen van de Weg’ 

genoemd, namelijk van de weg van Jezus (Handelingen 9:2). De-

genen die zich bij die beweging aansloten, waren Joden die zich in 

die weg konden vinden. Ze hadden niet het idee bezig te zijn met 

het stichten van een nieuwe groep. Ze hingen Jezus aan, die zij 

beschouwden als hun Messias.  

 

Mensenwerk of Gods werk 

Wat Jezus zei en deed, paste in de meeste gangbare opvattingen. 

In tegenstelling tot sommige anderen die in die tijd voor zichzelf 

begonnen met een groepje of messiaanse neigingen hadden, zo-

als Teudas en Judas (Handelingen 5:36-37). Zij werden aange-

pakt en hun volgelingen werden uit elkaar geslagen. Het oordeel 

van farizeeër Gamaliël, lid van het Sanhedrin, is eenvoudig: ‘Houd 

u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het 

mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, maar 
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als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten.’ 

(Handelingen 5:38-39) Misschien zou je voorzichtig kunnen con-

cluderen dat deze farizeeër gelijk heeft gekregen. De volgers van 

Jezus zijn tot op de dag van vandaag te vinden in kerken wereld-

wijd. 

 

Wat heeft de christelijke traditie hiervan gemaakt? 

In de kerk wordt vaak gefocust op de confronterende gesprekken 

tussen Jezus en de farizeeërs of (andere) schriftgeleerden. 

De pointe daarvan gaat velen voorbij, omdat de gesprekken vaak 

gaan om en over de toepassing van de Thora, het eerste deel van 

de Hebreeuwse (Joodse) Bijbel (de vijf boeken van Mozes). Hier 

wreekt zich een verschil in de manier waarop wij bijbellezen ten 

opzichte van hoe de Joodse traditie dat doet. Het Hebreeuwse 

woord voor ‘gebod’ is onder andere mitswa, maar dat betekent 

ook ‘goede daad’. Een mitswa (of mitswe) is wat je graag doet 

voor God en voor elkaar. Daarover gaan de gesprekken van Jezus 

met de farizeeërs dan ook vaak.  

Jezus was in zekere zin een farizeeër. Als je dat hardop in de kerk 

zegt, oogst je weinig bijval, maar het is niet anders. De manier 

waarop die gesprekken in de evangeliën worden weergegeven, 

verraden een bepaalde stijl van discussiëren. Er gaat een verhaal 

over een vader die met zijn zoontje langs een joods leerhuis 

loopt. Het is binnen een lawaai van jewelste. Het kind roept: ‘Pa-

pa, ze hebben vreselijke ruzie!’ Waarop de vader antwoordt: ‘Nee, 

m’n kind, ze hebben de Thora zo lief.’ Deze manier van discussië-

ren zie je ook terug in sommige brieven van Paulus.  

 

Tegenover elkaar 

Uiteindelijk is het wel verkeerd gegaan: de Jeruzalemse Joden en 

die van de Weg van Jezus - die inmiddels christenen worden ge-

noemd - zijn uit elkaar gegaan en tegenover elkaar terechtgeko-

men. Kijk maar naar het evangelie van Johannes. Daar zie je dat 

ze niet meer door één deur konden. Er wordt daar over 'de Joden' 

gesproken, wat al wijst op een groeiende tegenstelling. Er ont-

stonden allerlei discussies over het vieren van de Joodse feestda-

gen, en over de vraag of je je moest laten besnijden of niet. Men-

sen met een niet-Joodse achtergrond begonnen er heel anders 

over te denken, veel hoefde voor hen niet meer. Ook nam de 

zondag de plaats in van de sabbat. 
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Losgezongen van de wortels 

Het jodendom zit dus in de haarvaten van de kerk. De christelijke 

traditie is vanaf het allereerste begin op allerlei manieren verwor-

teld met de Joodse gemeenschap, maar heeft zich van die wortels 

losgezongen of soms zelfs alle banden verbroken of ontkend.  

Het beroemdste voorbeeld daarvan is Marcion, een rijke reder uit 

Sinope aan de Zwarte Zee, die een kerkgemeenschap stichtte in 

Rome en een eigen canon opstelde: een evangelie en een paar 

brieven van Paulus. Daaruit verdween het Oude Testament. Het 

Nieuwe Testament werd ‘ontjoodst’. Er bleef dus niet veel over 

van de Schrift. Marcion dacht vanuit een tegenstelling: de God 

van het Oude Testament is een en al een wraakzucht en die van 

het Nieuwe Testament is een God van liefde.  

Marcion is nog lang niet uit de kerk verdwenen, al is hij al snel 

geëxcommuniceerd. Zijn idee - de tegenstelling tussen de God 

van het Oude Testament tegenover de God van het Nieuwe Tes-

tament - is de eeuwen door in de kerk blijven hangen.  

Kort samengevat 

 Jezus was een Jood. 

 De kerk is een uitingsvorm van wat ooit een beweging 

rond de Joodse Jezus was. 

 In de Joodse traditie is (fel) discussiëren over de Thora 

gebruikelijk. Dat zie je terug in de gesprekken tussen Je-

zus en de farizeeërs, en in de brieven van Paulus.  

 In het Johannes-evangelie zie je de groeiende tegenstel-

ling tussen ‘de Joden’ en de volgers van Jezus ontstaan. 

 Het denken van de geëxcommuniceerde Marcion is nog 

steeds terug te vinden in de christelijke traditie. 

 

 
(van Dr. Piet van Midden, emeritus predikant en docent Hebreeuws aan 
de Universiteit van Tilburg) 

Illustratie:  

Roel Ottow 

 

https://protestantsekerk.nl/auteur/dr-piet-van-midden/
https://protestantsekerk.nl/auteur/dr-piet-van-midden/
https://protestantsekerk.nl/auteur/dr-piet-van-midden/
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DE JARIGE 75+ IN MAART 
 

  3 maart Mevr. G.M. Hoogendoorn-Maijers,  

11 maart Mevr. M. van Rijsbergen-Berends,  

11 maart Dhr. G.J. Wiersma,  

24 maart Dhr. A. Treffers,  

24 maart Dhr. A. Wagemakers,  

27 maart Mevr. A.M.J. van der Schans-Smulders  

 \ 

Namens de gemeente: Hartelijk Gefeliciteerd 

en wij wensen u een gezegend nieuw levens-

jaar toe! 

De bloemen zijn de afgelopen periode ge-

gaan naar: Fam. Verduin, Fam. Zoutewelle, 

Fam. Molendijk en Mevr. Braspenning–

Verbeek. 

 

MUTATIES 
Overleden: 

Op 21 januari is overleden mw. A. Van der Galiën-Mouthaan, Fa-

zant 15, kamer 1.09, Sprang-Capelle. 

 

ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN 
 
Ook in maart kunt u weer komen meezingen bij 

het harmonium en wel op de donderdagen 2, 

16 en 30 maart van 10.30 tot 11.00 uur in het 

restaurant van Elzenhoven. Van harte welkom!  
Henk Hoogendoorn 

 

INLOOPOCHTEND 

Weet u niets te doen op woensdag 1 maart? 

Dan nodigen we u van harte uit op de maande-

lijkse koffieochtend in De Brug. We zorgen er-

voor dat de koffie vanaf 10 uur weer klaar  

staat. Lekker bijpraten wat er allemaal gebeurt 

is de afgelopen maand. 

Het koffieteam 
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Tien kleine christenen 

Tien kleine christenen 

ontvingen saam de zegen; 

één nam aanstoot aan de preek, 

toen waren er nog maar negen. 

 

Negen kleine christenen, 

ze baden dag en nacht; 

één kreeg niet wat hij vroeg, 

toen waren er nog maar acht. 

 

Acht kleine christenen, 

op de smalle weg door 't leven, 

één vond een and're weg zo mooi, 

toen waren er nog maar zeven. 

 

Zeven kleine christenen, 

lazen elkaar de les, 

één werd er boos en zei: ik ga! 

toen waren er nog maar zes. 

 

Zes kleine christenen, 

actief in het kerkbedrijf; 

één miste het echte protestantse, 

toen waren er nog maar vijf. 

 

Vijf kleine christenen, 

traditie in het banier, 

één werd het allemaal teveel, 

toen waren er nog maar vier. 

 

Vier kleine christenen, 

zongen "abide with me" 

één meende niet wat hij zong, 

toen waren er nog maar drie. 

 
Drie kleine christenen, 

ieder met zijn eigen idee; 

één dacht alleen maar aan zichzelf, 

toen waren er nog maar twee. 
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Twee kleine christenen, 

met z'n tweeën heel alleen, 

en met ruzie wie de grootste was, 

toen was er nog maar één. 

 

Eén heel gewone christen, 

vol van de lieve vree; 

zijn vijand werd zijn goede vriend, 

toen waren er weer twee. 

 

Twee heel oprechte christenen, 

aan het werk met veel plezier; 

ze vroegen niets maar deelden uit, 

toen waren er weer vier. 

 

Vier heel bescheiden christenen, 

ze hielpen dag en nacht; 

en die geholpen werden hielpen mee, 

toen waren er weer acht. 

 

Acht vriendelijke christenen, 

ze vroegen om Gods zegen; 

maar vroegen ook een mens erbij, 

toen waren er weer negen. 

 

Negen kleine christenen, 

ze hadden in mensen God gezien; 

en zongen zich samen de misère uit, 

toen waren er weer tien. 

 

Tien kleine christenen, 

ze brachten Hem tot leven 

die niet voor kerk maar voor de 

mens, Zijn leven heeft gegeven. 

 

Tien kleine christenen, 

wanneer zij leven net als HIJ 
dan komen er weer net als toen, 

in één dag duizend bij! 

 

(Op verzoek ingestuurd door dhr. J. Lankhaar) 
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Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen waar 

je verdrietig, bang of boos van wordt. Op weg naar Pasen vieren 

we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een 

nieuw begin, en jij mag daarin meegaan. Verander je mee? 

Over het thema 

Stel je voor: je gaat elke dag water halen bij een put. Dag in dag 

uit, steeds dezelfde put, steeds hetzelfde water. Maar op een dag 

gebeurt er iets. Bij diezelfde, vertrouwde put zit een man die jou 

anders naar het leven laat kijken. Dat gebeurt in het verhaal van 

Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:5-26), dat we op de 

derde zondag van de veertigdagentijd lezen. Het verhaal laat iets 

zien dat in deze hele veertigdagentijd steeds terugkomt: dat niet 

alles hoeft te blijven zoals het is. Dat er een nieuw begin gemaakt 

kan worden, dat een nieuwe toekomst kan aanbreken. Daar hoef 

je niet zelf voor te zorgen: God maakt dat nieuwe begin voor jou. 

Aan jou de keus om erin mee te gaan. 

‘Verander je mee?’ is het overkoepelende thema van deze 

veertigdagentijd. Al vanaf de eerste zondag, als we horen over 

Jezus in de woestijn, ontdekken we dat mensen keuzes kunnen 

maken. En dat God ons uitnodigt om te kiezen voor het leven. 

 

 

Zondag 5 maart 2023 - Matteüs 17 : 1-9  

 

Thema: 

Straal jij al een beetje?  

 

Jezus gaat met drie leerlingen een ho-

ge berg op. Jezus gaat er anders uit 

zien: zijn gezicht straalt als de zon en 

zijn kleren worden wit als het licht. 

Mozes en Elia verschijnen aan hem en 

er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit is 

mijn geliefde zoon, in hem vind Ik  

           vreugde.’ 
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Zondag 12 maart 2023 - Johannes 4 : 5-26  

 

Thema: Bijzondere ontmoeting. 

 

Jezus raakt in gesprek met een 

Samaritaanse vrouw. Hij vraagt 

haar om water, terwijl joden nor-

maal niet met Samaritanen om-

gaan. Jezus vertelt deze vrouw over 

het levend water. Hij maakt haar 

duidelijk dat hij de Messias is, die  

       komen zou. 

 

 

Zondag 19 maart 2023 - Johannes 9 : 1-39  

 

Thema: Open je ogen.  

 

Jezus geneest iemand die al vanaf 

zijn geboorte blind is. De omstan-

ders kunnen hun ogen niet gelo-

ven: is dat echt die man die blind 

was? Sommigen zeggen dat hij het 

niet kan zijn, maar dat hij er wel 

op lijkt. Een paar farizeeën zeggen 

dat Jezus niet van God kan ko- 

         men, omdat hij dit op sabbat ge-

         daan heeft. 

 

Zondag 26 maart 2023 - Johannes 11 : 1-44  

 

Thema: Kom!  

 

Lazarus, een vriend van Jezus, is 

gestorven. Jezus gaat naar hem 

toe en roept Lazarus tevoorschijn 

uit het graf. 
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IK ZIE NIKS! 

Ken je het Bijbelverhaal over Zacheüs? Het gaat over een man die 

naar een optocht gaat, maar hij is nogal klein, dus hij ziet niet 

veel. Wie wil deze man dan zien? Hij wil Jezus zien. Jezus was 

best wel beroemd geworden omdat hij wonderen had gedaan. 

Jezus had zijn dode vriend Lazarus weer levend gemaakt. En Hij 

had ervoor gezorgd dat de blinde Bartimeüs weer kon zien. En 

Jezus had een stadion vol met mensen te eten gegeven, terwijl 

Hij eigenlijk maar 5 broden en 2 vissen had. Toen Jezus naar de 

stad kwam waar Zacheüs  -ja, zo heet de kleine man- woont, ging 

iedereen de straat op om Jezus te zien. Zacheüs ook. Maar omdat 

hij zo klein was en de andere mensen groter, verzon hij iets om 

Jezus toch te kunnen zien. Hij klom in een boom die langs de weg 

stond. Als dan Jezus vlak bij de boom gekomen is, kan Zacheüs 

Jezus goed zien. Maar wat gebeurt er? Jezus stopt! Hij staat stil 

en kijkt omhoog. En daar ziet hij Zacheüs zitten en zegt: “Zache-

üs, klim naar beneden, want ik ga mee naar jouw huis!” De men-

sen schrokken. Weet Jezus dan niet wie deze man is? Hij komt bij 

ons belastinggeld ophalen, maar stopt altijd een deel in zijn eigen 

zakken. Hij is een dief! Hij bedriegt de mensen. O, wat hadden ze 

een hekel aan die kleine man. Zacheüs schrok ook. Hoe kent Je-

zus mijn naam? Meent Jezus echt wat Hij zegt? Wil Jezus bij hem 

thuis komen? Jezus gaat echt met hem mee. En dan gebeurt er 

iets wonderlijks. Als Jezus hem recht in de ogen kijkt, beseft Za-

cheüs wat hij al die jaren gedaan had. Hoe hij de mensen had 

bedrogen. Hij vraagt Jezus om vergeving: “Jezus het spijt mij. Ik 

zal het weer goedmaken met de mensen. Alles wat ik oneerlijk 

heb verkregen, zal ik dubbel en dwars teruggeven.” Omdat Jezus 

merkte dat Zacheüs echt spijt had, vergaf Hij alles wat Zacheüs 

had gedaan. Zacheüs was een kleine man met een groot pro-

bleem. Maar toen hij Jezus had ontmoet, veranderde hij zijn le-

ven. 

 

Rob Mutsaerts (Uit: ‘Jezus kan niet voetballen’)  
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Gekke Henkie... 

 
Jezus vraagt van ons of we bereid zijn om 

ánders te denken. 
 
‘U hebt gehoord dat er gezegd is: oog om oog en tand om tand. 

Maar ik zeg u: verzet u niet tegen wie u kwaad doet. Als iemand u 

op de rechterwang slaat, draai hem dan ook de linkerwang toe. 

En als iemand u een proces aandoet en uw hemd wil hebben, geef 

hem dan ook uw jas. En dwingt iemand u een kilometer met hem 

mee te gaan, ga dan twee kilometer met hem mee.’ 

 

Deze woorden van Jezus zorgen altijd weer voor veel discussie. 

Moet je als christen nou echt zo’n gekke Henkie zijn? Dat is toch 

niet normaal, wat Jezus hier vraagt? Wie laat zich nou zomaar 

slaan? Wie geeft nou zomaar zijn tijd en spullen weg? Mooie boel 

zou dat worden. Dan houd je geen eigen leven meer over. Het is 

best om iemand te helpen, maar er zijn wel grenzen. De normale 

gang van zaken is: oog om oog, tand om tand. Als je mij een mep 

geeft, kun je er een terugkrijgen. Als ik iets voor jou doe, wil ik er 

ook wat voor terug. Zo blijft er evenwicht. 

 

Toch zegt Jezus dit niet zomaar. Jezus vraagt eigenlijk of we be-

reid zijn om ánders te denken. Misschien wordt het dan echt een 

mooie boel. Want wat zou er gebeuren als iedereen zou ophouden 

met terugslaan? Hoe zou de wereld eruitzien als iedereen uit zich-

zelf meer voor een ander deed dan alleen het hoogstnoodzakelij-

ke? Wat denk je? Dan zou er een eind komen aan de spiraal van 

geweld. Dan ging de aarde misschien wel een beetje op de hemel 

lijken... Het enige wat daarvoor nodig is, is om eens – heel gek – 

iets anders te doen. Maar dan ook allemaal. 

 

(Uit: De Nieuwe Oase; citaat: Matteüs 5:38-40) 
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KERK-SCHOOL-GEZINSDIENST 29 JANUARI 2023 
 

Op de basisscholen De Rank, De Koningsschool en De Bron zijn de 

kinderen twee weken bezig geweest met ‘Vreemdelingen in de 

Bijbel’. Ze lazen gedeelten uit het verhaal van Jozef, de 

zoon van Jakob, die in Egypte terecht kwam en uit het verhaal 

van Esther, het Joodse meisje dat koningin werd van de Perzische 

koning. Ook hebben een aantal kinderen kerken bezocht. Henk 

Hoogendoorn heeft in de week voorafgaand aan de dienst kinde-

ren van de Koningsschool ontvangen in onze kerk. 

 

Tijdens de viering zingen we een aantal liedjes mee die de kinde-

ren op school hebben geleerd. We kijken en luisteren naar wat 

vreemdelingen kunnen betekenen in een samenleving en hoe je 

bruggen bouwt, en tegelijkertijd hoe bedreigend vreemdelingen 

zijn. 

Wat is hun perspectief vanuit de Bijbel? Want vreemdelingen, zijn 

mensen die je niet kent. Ze zijn anders dan anderen.....hoe ga je 

daar mee om....maar dan zijn ze (later) geen vreemdeling meer, 

maar één van ons. We zien een filmpje hierover, dat gaat over 

een reddingsactie van een vluchteling/vreemdeling, die later op 

bezoek mocht bij de Franse president. 

 

De kinderen hebben een grote bijdrage in de dienst: 

 

- Thijmen Wijnstroom heeft ons kerkgebouw nagebouwd 

met lego.  

- Angelique Sterrenburg leest de Tien Woorden (10 gebo-

den). 

- Lotte Visser en Nienke Nederveen lezen uit de bijbel het 

verhaal van een Perzische koning. De Joden waren in dat 

land vreemdelingen. Joden hadden eigen dingen. Haman 

was de grote ‘boef’. 

- Alle kinderen maken met muziekinstrumenten veel geluid 

als de naam Haman wordt genoemd in de lezing uit het 

bijbelboek Esther. 

 

Brenda vertelt over haar bezoek aan kamp Westerbork (Joden als 

vreemdeling). Verder leest ze het verhaal ‘Kikker en de vreemde-

ling’ van Max Veldhuis. Tekeningen uit dit boek worden getoond. 
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Het laat dezelfde moraal zien als het filmpje van de reddingsactie 

eerder in de dienst. 

 

Dan is er nog een dialoog van Bennie en ds. Otto met de kinde-

ren. Een soort samenvatting van het verhaal: het goede blijven 

doen, dan gaat het goed met je. Als je ergens vreemd bent, voor 

jezelf opkomen. Je mag er zijn zoals je bent. 

 

Maar soms is er ook verdriet in de kerk: we staan stil bij het in 

memoriam van mevrouw A. van der Galiën-Mouthaan. 

 

In deze dienst een duidelijke boodschap met vrolijke liederen en 

mooie beelden voor jonge en oude ‘kinderen’, waar we allen weer 

van genoten hebben. 

 

Henk Spuijbroek 
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Ds. Otto Grevink: “Kerk kan vermoeide en 
belaste mensen nieuwe energie geven” 

 

Hij voelt zich meer sprinter dan marathonloper. Predikant en pio-

nier Otto Grevink (1976) ervaart zijn roeping als urgentie, maar 

merkt steeds meer dat iets écht aandacht geven loont.  

 

• werkt als pionier-predikant bij pioniersplek ‘Zin op School’ 

 in Waalwijk, is ambulant predikant in Sprang-Capelle en 

 werkt door het hele land als pionier-begeleider 

• studie theologie en kerkelijke opleiding in Utrecht, volgde 

 daarna de missionaire specialisatie 

• voelt zich verwant aan de oecumenische en protestantse 

 stromingen binnen de kerk 

 

Hoe ervaar je je roeping? 

“Ik voel me geroepen iets te doen in de kerk, in de samenleving 

en in wat mensen meemaken. Roeping heb ik altijd ervaren als 

een zekere urgentie. Afgelopen jaren is dat verschoven van veel 

doen naar aandacht geven. Wat meer kwaliteit, wat minder kwan-

titeit. Alles wat je écht aandacht geeft groeit. Maar er blijft iets 

dringends aan zitten voor me, een soort lokroep. Ik kan gelukkig 

steeds meer tijd nemen voor rust en eigen bezinning. In zo’n 

vluchtige tijd als de onze is dat hard nodig.” 
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Wat heb je nodig om met vrucht en vreugde te werken?  

“Om creatief te kunnen zijn en initiatieven te nemen heb ik ruimte 

en vertrouwen nodig. Orde hoort daarbij. Daarom probeer ik iede-

re ochtend tijd voor bezinning te nemen. Dat vind ik net zo be-

langrijk als ontbijten.” 

 

Hoe zorg je ervoor dat je niet opbrandt? 

“Door maat te houden en mild te zijn voor mezelf. Af en toe moet 

je tegen jezelf kunnen zeggen dat het goed is voor nu. Daarnaast 

vind ik rust in de muziek als koordirigent, wandel ik graag en zoek 

ontspanning met de mensen die me lief zijn.” 

 

Welke nascholing heb je het meest recent gedaan?  

“De missionaire specialisatie van twee jaar indertijd. Deze oplei-

ding leerde me veel over kansen voor kerk en geloof en bracht 

me dichter bij mijn eigen spiritualiteit. Het wekte bovendien mijn 

interesse in geestelijke begeleiding. Na een introductiecursus wil 

ik nu de tweejarige opleiding gaan doen. Met de bronnen van ons 

geloof kunnen we mensen met levensvragen (weer) op weg hel-

pen.” 

 

Wat doe je het liefst van je kerkenwerk?  

“Ik ben meer een sprinter dan een marathonloper. Ik houd ervan 

ergens veel energie in te steken, en dat ook te genereren bij an-

deren. Twee keer heb ik nu een toekomsttraject met een vacante 

gemeente doorlopen. We kijken samen - aan de hand van tops en 

tips - naar waar de gemeente over 15 jaar wil zijn, wat je nu 

daarvoor moet doen en welke predikant daarvoor nodig is. Alleen 

al door die vragen krijgt het gemeenteleven een boost. Kerkdien-

sten met veel muziek organiseren vind ik ook geweldig. Allerlei 

mensen zetten zich in om van die ene dienst een groot feest te 

maken.” 

 

Met wie zou je graag een keer aan tafel zitten?  

“Ik zou wel eens bij Eva Jinek willen aanschuiven, en een duiding 

willen geven over alles wat er gebeurt in de wereld. De huidige 

talkshows zijn zo’n meningencircus. Je hoort Eva bij gesprekken 

over actuele crises wel eens verzuchten: ‘Ik had zo graag hoopvol 

willen eindigen.’ Op zo’n moment zou ik dan graag iets van per-

spectief bieden, vertellen dat er ergens wel hoop te vinden is.”  
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Hoe zie je de rol van de kerk in de samenleving? 

“Als bondgenoot in een verwarde samenleving. Ik denk dat wij als 

gelovigen iets met ons meedragen wat waardevol is voor ons ei-

gen leven, maar ook hoop en perspectief biedt aan anderen. Dat 

is ongelooflijk nodig nu zoveel mensen depressief zijn, zoveel kin-

deren jeugdzorg nodig hebben en millennials het tempo nauwe-

lijks bijbenen. Als kerk kunnen we vermoeide en belaste mensen 

nieuwe energie geven en verschillen overbruggen.”  

 

Welk boek, welke serie, film of welke podcast raad je je 

collega’s aan?  

“De serie ‘Verbond en dialoog’ van Jonathan Sacks over de eerste 

vijf boeken van de Bijbel, de Torah. Het is ongelooflijk interessant 

om vanuit de Joodse traditie met details uit de Bijbel te stoeien. 

Die details zijn enorm actueel, geven je een andere kijk op het 

unieke karakter van het jodendom en hoe dat onze huidige wereld 

gevormd heeft en nog steeds doet.”  

 

Is er een bijbeltekst die met je meegaat? 

Lucas 10 vers 2, waar Jezus zegt: ‘De oogst is groot, maar er zijn 

weinig arbeiders’. Dit voelt voor mij als missionaire urgentie: we 

moeten nú aan de slag en iemand moet het doen. Dat zorgde bij 

mij soms voor overwerktheid. Ik vergat dat Jezus daarna zegt: 

‘Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen 

om de oogst binnen te halen.’ Dat leerde me meer te bidden in 

plaats van direct zelf te handelen.”  

 

Wat hoop je voor de toekomst van de kerk? 

“Ruimte en creativiteit om te durven zoeken naar verbindingen 

met mensen en de samenleving. Om te ontdekken waar God bui-

ten de kerk aan werkt en hoe Hij mensen wil samenbrengen. Ik 

hoop ook dat we elkaar creativiteit en ruimte gunnen. Alleen dan 

kunnen we het mozaïek van kerkplekken worden - gebroken maar 

tegelijk zo kleurrijk - dat we eigenlijk als kerk willen zijn.”  
Dit was in de serie “Wie zijn onze voorgangers?” 
 

De Protestantse Kerk telt ca. 1500 predikanten, 650 kerkelijk werkers 

en 150 pioniers. Daarnaast zijn er zo'n 500 geestelijk verzorgers ac-

tief. (Uit: https://protestantsekerk.nl/verdieping/ds-otto-grevink) 
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Albert 
Ik -Tolleke- zit regelmatig in kerk ‘De Brug’. Zo ook op 22 

januari. Mevrouw Gouwens was weer eens onze gastpredi-

kant. Ze zou in principe niet meer komen, alleen in nood. 

En die nood was er omdat de dominee van dienst zich af-

gemeld had. Maar daar gaat het 

niet om, want dat kan altijd ge-

beuren. En het gaat ook niet om 

dominee Gouwens. Op die zon-

dagmorgen werden we opge-

schrikt door een overlijdensbe-

richt. Albert Megens was overle-

den. Tolleke kende Albert niet zo goed. 

Regelmatig zag hij hem wel zitten; op de 

rij van Dieter Verbeek en Joke Jansen. 

Tolleke hoorde wel verhalen over hem. Op 

een van mijn fietstochtjes was ik eens 

afgestapt bij de toerclub Vlijmen. U snapt 

het wel, een praatje gemaakt en koffie 

gedronken. Laat nu het gesprek terecht 

komen bij Albert Megens. Hij had net de avond tevoren een avond 

voor de fietsclub verzorgd. Met verhalen en gedichten over fietsen. 

Tolleke kreeg wel wat rimpels in z’n voorhoofd ….. een avond verzor-

gen voor de fietsclub. Dat lukt lang niet iedereen. 

Die verhalen schoten me weer te binnen tijdens het in memoriam dat 

Jan de Gruijter voorlas. Tolleke weet niet of er gereformeerde katho-

lieken bestaan, maar als ze bestaan, was Albert Megens er een van. 

Als de bisschop van Den Bosch dit zou horen, zou hij minstens zeg-

gen: een gereformeerde rooms-katholiek. Wat genoot hij van de 

warme preken van dominee Gouwens. Hij correspondeerde met haar 

over haar preek. Maakte zelfs een gedicht voor haar. Tolleke ziet dat 

een gewone gereformeerde nog niet snel doen. 

Jan de Gruijter vertelde hoe waardevol de bijdragen van Albert waren 

bij de jaarlijkse vespers in Advent. Een gevoelig mens is heengegaan. 

En een echte Brabander. Op internet typeerde hij zich als iemand met 

‘de geur van varkens in de kleren en die van wierook in zijn haar’. 

Die wierook zal hij wel gemist hebben in kerk ‘de Brug’. 
 

Tot een zondag, 

Tolleke Bijbelvast  
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Beste lezer, 
Van harte nodigen we u uit voor 

de première van ‘EMMAUS – De 

Familiemusical’ op zondag 5 

maart om 15.00 uur in Theater 

De Bussel in Oosterhout! 

 

Ken je dat? Je bent op zoek naar geluk en ontmoet een geweldig 

iemand. Hij inspireert je en belooft een betere toekomst. Dit 

overkomt Kleopas en Maria. Maar dan… grote teleurstelling: ge-

heel onverwachts verdwijnt hij uit hun leven. Weg droom, weg 

toekomst vol geluk. Radeloos keren ze terug naar hun dorpje, 

Emmaüs. Maar onderweg komt er een vreemdeling op hun pad, 

die een stukje met hen meeloopt… 

  

De musical ‘EMMAUS’ is een actueel, aangrijpend en authentiek 

verhaal, dat als een sprankelende familiemusical op de planken 

wordt gebracht door KISI Nederland. Laat je raken door deze Bij-

belse vertelling en haar krachtige boodschap van hoop voor alle 

mensen.  

De familiemusical is geschreven door Bas & Cissy Suijkerbuijk, 

bekend van hun schoolmusicals die op honderden plaatsen zijn 

opgevoerd. 

Een jonge cast en crew van 80 personen brengen ‘EMMAUS’ tot 

leven. De musical, vol humor en pakkende scènes, is geschikt 

voor alle leeftijden vanaf 4 jaar. 

  

De dichtstbijzijnde opvoering daarna is op: 

Zaterdag 22 april - Abdij OLV van Koningshoeven in Berkel-

Enschot  

 

We zien ernaar uit om u, om jou te ontmoeten! 

 

Met vriendelijke groet, 

Harm Ruiter 

coördinator KISI Nederland 

harm.ruiter@kisi.nl / 06-41482108 

website: www.kisi.org 
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Een warme gemeente …… 
 

Kleine waterdropp’len 

Kleine korr’len zand 

Vormen saam de trotse zee 

En het schone land 

Kleine liefdedaden 

Woordjes teer en zacht 

Hebben vaak in ’t kleinste huis 

’t Grootst geluk gebracht 

 

(C. van Rennes) 

 

 

Een oud liedje dat ik nog ken van vroeger. Ja ik weet het, ik ben 

niet meer de jongste en ja ik weet, het ouderen mijmeren op zijn 

tijd over vroeger. Zolang er niet beweerd wordt dat vroeger alles 

beter was, is daar niks mis mee dacht ik zo. 

 

Maar weet u de macht van het kleine, waar het in dit liedje over 

gaat, is van alle tijden. Zeker ook voor nu. En dat is wat we vin-

den in onze kerkelijke gemeente in de vorm van: 

 

- Een kaartje bij mooie of verdrietige gebeurtenissen; 

- Een hand op de schouder; 

- Een opgestoken duim zo van fijn dat je er weer bent. 

 

Waardevolle kleine blijken van medeleven, aandacht en warmte 

uitstralend naar elkaar. Om dankbaar voor te zijn. 

 

 

Nel Wagemakers-de Ruiter 

 

 

 

Ik geef de pen door aan Pauline 

Schouten. 
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Vanuit de boekenkast 

Nu we een half jaar de boekenkast achterin de 

kerk hebben staan mogen we wel stellen dat er 

dankbaar gebruik van wordt gemaakt. 

Elke week staan er wel weer andere boeken in en 

blijft de kast aantrekkelijk om er eens een boek 

uit te pakken. Vele soorten boeken van thrillers 

tot romans, informatief en educatief, voor jong 

en oud. Regelmatig wordt de kast nagekeken en 

eventueel aangevuld. 

Wel verzoeken we vriendelijk om geen stapels of dozen boeken 

voor de boekenkast te zetten. De kast mag vol staan, maar er 

moet geen wildgroei omheen ontstaan. Het principe is simpel: u 

kiest een boek uit en zet er eventueel een ander boek voor in de 

plaats. Op deze manier blijft de kast vol en afwisselend. Mocht u 

nu meer boeken over hebben en denkt u dat deze geschikt voor 

de kast zijn, kunt u altijd Marjanne of Dieter hierover aanspreken. 

 

Bent u enthousiast over een boek dan horen wij dat ook graag. Zo 

krijgen we ook inzicht wat er graag gelezen wordt en kunnen we 

daar rekening mee houden bij het aanvullen van de boekenkast. 

Een leuk stukje voor in ‘Kontakt’ mag natuurlijk ook.  

 

Veel leesplezier toegewenst. 

Marjanne dekkers, Dieter Verbeek 
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Geloof je nog wel in een toekomst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jaarlijkse geloofsgesprekken zullen dit jaar wat later zijn dan 

anders. Dat komt omdat ds Otto Grevink in de veertigdagentijd 

gesprekken houdt over Wie is Jezus voor jou? Om dat lofwaardig 

initiatief alle kans te geven komt het geloofsgesprek Geloof je nog 

wel in een toekomst? direct na Pasen. 

In Kontakt van april en in de zondagsbrief kondigen we aan wan-

neer de bijeenkomsten zullen zijn. 

Namens het team Geloofsgesprekken,  

Jan de Gruijter 

 

 

De inzameling van de gaven: gehoor ge-

ven aan de noodroep van de wereld 
Een kerkdienst verloopt volgens een vaste orde, de liturgie. Prof. 

dr. Marcel Barnard, hoogleraar Praktische Theolo-

gie/Liturgiewetenschap aan de PThU en aan de Universiteit van 

Stellenbosch, Zuid-Afrika, licht ze toe. Drie gemeenten vertellen 

over hun praktijk. Deze keer: de inzameling van de gaven. 

De collecte is het scharniermoment tussen de preek en het 

avondmaal en/of de gebeden. Woord wordt daad, zoals een pre-

dikant op deze pagina mooi zegt. De gemeente geeft concreet 

gehoor aan de noodroep van de wereld. Maar er is meer. In de 

collecte gaat het om de vreemde economie van het Koninkrijk 

Gods. Het geven van de gave verandert de gever, het gaat in de 

collecte om bekering. In de gelijkenis van het verloren muntje 
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(Lucas 15:8-9) wordt de zondaar die zich bekeert vergeleken met 

een verloren muntje, zoals in de gelijkenis daarvoor met een ver-

loren schaap. Dat voelt niet goed, vergeleken worden met een 

vettig papiertje dat van hand tot portemonnee tot geldautomaat 

gaat … Als het om geld gaat zijn wij liever beheerders of bezitters. 

Maar die rol komt God - hier in de gedaante van een vrouw - toe 

in de gelijkenis. Als het om geld gaat voelen we ons graag als God 

in Frankrijk. Maar in de economie van Gods rijk zijn wij het geld. 

We gaan zelf in de zak, we worden ‘bekeerd’ tot het werkkapitaal 

van het koninkrijk van God. Wijzelf, ons leven, het arbeidspoten-

tieel van Gods rijk worden naar de tafel gebracht. Samen met het 

brood en de wijn voor het avondmaal. Ook die zijn ‘gecollecteerd’, 

zoals de vijf broden en twee vissen waarmee de Heer de menigte 

van 5000 voedt. ‘Al wat wij zijn en hebben / hebt Gij bedoeld om 

brood te zijn ten bate van uw Rijk / en wijn ter verkwikking van 

onze naaste’ (Dienstboek I, p. 810, 93). Gods rijk heeft zo zijn 

eigen economische wetmatigheden. 

Zie ook: Dienstboek, een proeve. I. Schrift, Maaltijd, Gebed, 809-

820, 883. 

 

‘Delen waar het nodig is’ 

In de kerk wordt elke zondag gecollecteerd om te kunnen delen 

waar het nodig is. Aan het begin van de dienst kondigt de ouder-

ling de collectedoelen af. Eén collecte is voor een diaconaal doel. 

De tweede collecte is voor kerk en eredienst. De collecten worden 

gehouden na de voorbeden. De collectezakken worden doorgege-

ven. Soms wordt het doel in de voorbede al benoemd. Bidden en 

ernaar leven, dat is waar het hier om gaat. De collectezakken 

worden na de collecte op de liturgische tafel gelegd. We verzame-

len geld en collectebonnen. Voor de kerkomroep komt een reke-

ningnummer in beeld. Nieuwe diakenen moeten de kunst altijd 

even afkijken. Wij kerken in drie verschillende gebouwen: het 

gaat overal anders. Het leukst zijn de acties door het jaar heen 

voor het diaconale project. Soms laat de diaconie zich van de cre-

atieve kant zien en verkoopt zelfgemaakte producten. Dan weer is 

de jeugd actief met een sponsorloop … Het is fijn om je samen in 

te zetten voor mensen die het nodig hebben. 

ds. Annet Ravensberg, Protestantse Gemeente Tweestromenland 

te Geervliet, Heenvliet en Abbenbroek-Zwartewaal 
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‘Van dienst aan naar leven met de Heer’ 

Woord en daad gaan in de Bijbel samen, daardoor krijgt de collec-

te betekenis. Het Hebreeuws kent daar één woord voor: dabar. 

Van de dienst aan de Heer naar het leven met de Heer. Hij heeft 

ons opgeroepen om te delen van wat we ontvangen hebben. Onze 

twee collecten worden door een beamerpresentatie voor de dienst 

en tijdens de dienst gepresenteerd. Door de coronacrisis is de 

plaats van de collecten in de eredienst verschoven naar het mo-

ment dat de kerk uitgaat. Bij de uitgang kunnen de gemeentele-

den en gasten hun bijdragen in mandjes leggen. Ook kunnen bij-

dragen worden overgemaakt via de kerkapp. Ouderlingen en dia-

kenen vervullen een belangrijke taak bij de collecte. Ze hebben 

bij de bevestiging toegezegd dat ze de gelovigen toerusten tot 

getuigenis en dienst in de wereld, en tot opbouw van het lichaam 

van Christus. Deze dienstbaarheid in Christus’ naam heeft tot ge-

volg dat mensen in en buiten de kerk, dichtbij en veraf, delen in 

de liefde van Christus. 

ds. Johan Hoornenborg, Gereformeerde Kerk Opende-Kornhorn 

 

‘Van hand tot hand door de kerk’ 

In onze gemeente wordt ieder jaar door het college van diakenen 

een collecterooster gemaakt. Daarin wordt bepaald waar we het 

komende jaar in de erediensten voor gaan collecteren. Maar 

mocht zich een groot maatschappelijk probleem of humanitaire 

ramp in de wereld voordoen, dan passen we het rooster daarop 

aan. De collecte wordt gehouden na de Schriftlezing voor de 

preek en wordt van tevoren aangekondigd door de dominee. De 

collectezakken gaan fysiek van hand tot hand door de kerk. Hier-

bij gaat de diaconiecollecte altijd voorop. De tweede en derde 

collecte komen er gelijk achteraan en zijn bestemd voor het kerk-

beheer en de kerk, bijvoorbeeld voor 'instandhouding predikants-

plaats’. De collectezakken worden aan het eind van de dienst ge-

leegd en geteld. De opbrengst wordt een week later vermeld in 

het wekelijkse kerkblad Voetius. Daarnaast wordt ook vermeld 

waar we de komende week voor hopen te collecteren, met daarbij 

enige uitleg over het doel. 

ds. Hans Hoogesteger, Hervormde Gemeente Dussen/Hank 

 
(uit publicatie – website - Protestantse Kerk in Nederland) 
 


