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Wie is jouw leider? 
 

Voorganger:  Ds. R. Noordzij-Hijweege,   
    Maasland.  
Organist:  Jos Dekkers 
Lector:  Francijn van Eersel 
 
Orgelspel 
Binnenkomst Kerkenraad 
Stilte 
Welkom en mededelingen 
  
Intochtslied 91A: 1 en 2  
Bemoediging en Groet 
Voorg.:         Onze hulp is de Naam van de  
                     Heer,  
Gemeente:    DIE HEMEL EN AARDE 
GEMAAKT HEEFT.  
Voorg.:         Die trouw blijft in alle tijden  
Gemeente:    EN NOOIT LOSLAAT 
WAARAAN HIJ OOIT BEGONNEN IS  
Voorg.:         Genade en vrede, voor u en voor  
                     jou, van God onze Vader,  
                     en van onze Heer Jezus Christus,    
                    door de Heilige Geest.  
Gemeente:     AMEN  
Vervolg Lied: 91A: 3 
 
Inleiding op de dienst  
Kyrie, gebed voor de nood van de wereld  
Loflied 868: 1, 2 en 4 
Moment voor de kinderen 
 
Fragment – De Reddertjes – Albatros.  
https://www.youtube.com/watch?v=gj043f05C
1U 
 
Gebed om verlichting met de heilige Geest 
Lezing: Lucas 4, 1-13 
Lied 538: 1 en 4 

 
Verkondiging: Wie is jouw leider 

 
 
Lied Zingen 871: 1, 2, 3, en 4 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
Wij geloven in één God, Vader almachtig, 
Maker van hemel en aarde, van alles en allen, 
zichtbaar en onzichtbaar.  
Wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de 
eniggeboren Zoon van God, uit de Vader 
geboren vóór alle tijden, Licht uit Licht, 
waarachtig God uit waarachtig God, geboren 
niet gemaakt; één van wezen met de Vader, 
door wie alles is geworden, die om ons 
mensen en om ons heil is neergedaald uit de 
hemel en vlees geworden uit de Heilige Geest 
en de maagd Maria en mens geworden:  
die voor ons is gekruisigd onder Pontius 
Pilatus en geleden heeft en is begraven en 
opgestaan op de derde dag naar de Schriften 
en opgegaan naar de hemel en gezeten aan de 
rechterhand van de Vader en weer komende 
met heerlijkheid om te oordelen levenden en 
doden, en zijn Koninkrijk zal geen einde 
hebben. Wij geloven in de Heilige Geest, de 
Heer en Levendmaker, die uitgaat van de 
Vader, die samen met de Vader en de Zoon 
wordt aanbeden en verheerlijkt, 
die gesproken heeft door de Profeten.  
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Wij geloven in één, heilige, katholieke en 
apostolische Kerk. 
Wij belijden één doop tot vergeving van 
zonden, wij zien uit naar de opstanding van de 
doden en het leven in de tijd die komt.  
Amen.  
 
Dankgebed - voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Inzameling der gaven.         
Slotlied: 704 ( Dank, dank nu allen God)  
 
Zegen             Gezongen Ja, amen ja, halleluja 
Orgelspel 
 
 
Collecte  
1. Omzien naar gevangenen 
2. Alg. onderhoud 
3.  Steuncollecte 
 
Het eerste collectedoel is de collecte voor 
het binnenlands diaconaat "omzien naar 
gevangenen". Jaarlijks komen ruim 33.000 
mensen in de gevangenis terecht. Jezus vraagt 
ons niet te oordelen, maar barmhartig naar 
hen om te zien. Daarom reikt Kerk in Actie 
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie 
een helpende hand om te werken aan herstel. 
U kunt Uw gave ook overmaken op het 
ibannummer van de diaconie 
NL38RABO0373709234 met vermelding van 
gevangenen. 
 
Paasgroetenactie 2025. Vanuit de 
Protestantse Kerk Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gedetineerden in 
Nederland. De afbeelding op de kaart is 
gemaakt door een gedetineerde man in 
Veenhuizen. Het thema is 'Het graf is leeg, 
Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als 
nieuw.'  Voor gedetineerden is het 
bemoedigend als ze een kaart ontvangen, 
zeker als daar ook iets persoonlijks op 
staat. Ook onze gemeente doet mee aan de 
Paasgroetenactie.  In de hal van de kerk 
liggen een aantal van deze paaskaarten  voor u 
klaar om mee te nemen. U kunt op deze kaart 
op één kant een persoonlijke, bemoedigende 

groet schrijven. De aangehechte kaart kan 
worden gefrankeerd, zodat de gedetineerde 
deze kaart zelf aan iemand kan sturen. Let op: 
de kaart kan alleen gefrankeerd worden met 
een postzegel, en niet met een code (de code 
is maar 5 dagen geldig). De kaarten hoeft u 
niet zelf te versturen maar u brengt de 
kaarten retour en al de retour ontvangen 
kaarten worden in een verzamelenvelop 
door de diaconie verstuurd. ! U kunt Uw 
kaarten inleveren tot en met zondag 2 
maart zodat de diaconie kan zorgen dat de 
kaarten op tijd binnen zijn. Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan 
overtuigd zijn dat een bemoedigende groet 
hen goed doet. Het is altijd weer een 
feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 
kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen 
worden uitgedeeld. Meer informatie over de 
Paasgroetenactie is te vinden 
op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.  
 
Het tweede collectedoel is  Algemeen 
Onderhoud en het derde collectedoel is de 
STEUNcollecte. 
 
Berichten voor de gemeente. 
 
Bloemen 
Op 9 februari gingen de bloemen als groet 
naar fam. A. Wagemakers. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 364 224 05) 
of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
Voorbede is gevraagd voor Jan Rozenbrand, 
die in het Elisabethziekenhuis werd 
opgenomen, en zijn vrouw Jenny, die thuis 
ziek is.   
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: 06 
83446753; 
 
Beroepingswerk 
De beroepingscommissie is een jaar geleden met 
veel enthousiasme van start gegaan, mede met 
behulp van de namen die vanuit de gemeente zijn 
genoemd. Alle genoemde predikanten zijn 
benaderd. Inmiddels is er geadverteerd, ook in 
samenwerking met het Willem van Oranje College 
en de gemeente Waspik. Helaas heeft dit alles nog 
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niet geleid tot zichtbaar resultaat. We wanhopen 
zeker niet, maar we zouden het mooi vinden als u 
als gemeentelid nog een keer goed nadenkt of u 
ons geen naam kunt noemen. U weet het, emeriti 
liever niet. En we willen u vragen het 
beroepingswerk mee te nemen in uw gebeden. De 
beroepingscommissie is dan wel een commissie 
met geheimhouding, maar dat wil niet zeggen dat 
we het allemaal alleen kunnen. Dus graag uw 
suggesties en uw gebed, want het beroepingswerk 
is een zaak van de hele gemeente. 
Namens de beroepingscommissie,  
Willie Verhoef (voorzitter) 
 
Potgrondactie: Bijbels voor vervolgde 
christenen 
De vraag naar Bijbels blijft onverminderd groot. 
Met de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ wil HVC 
vervolgde christenen een eigen Bijbel geven. 
Onze projectleiders kennen tienduizenden 
christenen die hunkeren naar een eigen exemplaar. 
Soms gaat één Bijbel de hele familie rond of 
hebben christenen slechts enkele bladzijden in 
bezit. Regelmatig vragen ze daarom aan 
evangelisten en dominees uit het HVC-netwerk 
om een complete Bijbel. 
Hun ogen spreken boekdelen. Ze weerspiegelen 
het verlangen om de Schriften te onderzoeken en 
om meer over Jezus Christus te leren. Helpt u HVC 
mee om dit verlangen te vervullen? 
 Hoe werkt het? 
U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te 
bestellen of door te doneren. Van de opbrengst 
van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden 
uitgedeeld. Van de opbrengst worden Bijbels 
verspreid in landen waar christenen worden 
vervolgd, zoals China, India, Irak, Pakistan en 
Noord-Korea. Via www.planteenbijbel.nl  kunt u 
potgrond bestellen en een afhaalpunt bij u in de 
buurt zoeken. De bestelde potgrond kan D.V. op 
zaterdag 22 maart 2025 worden afgehaald bij het 
door u gekozen afhaalpunt. 
Afhaal punt bij Henk Hensen 22 maart van 10:00 
tot 14:00 uur 

Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog 
Bijbels schenken. Voor zes euro geeft u al iemand 
een eigen Bijbel. 
  
Actie van HVC 
Stichting HVC helpt vervolgde christenen. De actie 
Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, 
die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele 
(nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. 
HVC wil naast hen staan en een verschil maken in 
hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen 
wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor 
zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen 
Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan! 
   
In de bijlage vindt u een flyer en bestelformulier 
om uit te printen en eventueel bij mij in te leveren. 
BESTELLEN VOOR 28 FEBRUARI 2025 
  
Met vriendelijk groet, 
Diaconie Ger. Kerk ‘s Gravenmoer 
Henk Hensen 
Lange veertel 80 
5109BH  's Gravenmoer. 
henk.hensen@outlook.com 
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