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ZONDAGSBRIEF 23 MAART 2025

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

3¢ zondag 40 dagen-tijd
Paars VDI Oculi

Voorganger: Ds. K.D. van den Hout,

Woudrichem

Organist:  Cedrik Kerkdijk

Lector: Dieter Verbeek

Kindernevendienst

Zondag 23 maart 2025 - Lucas 13: 1-9
Thema:
Wordt het nog
wat?
Een
vijgenboom
geeft al drie
jaar geen

vruchten. De
eigenaar van de wijngaard wil hem laten
omhakken. Maar de tuinman zegt: ‘Geef hem
ook dit jaar nog een kans.” Hij zal goed voor de
boom zorgen, misschien komen er dan toch
nog vruchten aan.

Binnenkomst Kerkenraad
Stilte
Welkom en mededelingen

Bloemschikking
3¢ zondag Veertigdagentijd (23maart)

Hoe zit het met het lijden en het
ongeluk en de onderdrukking, alles
wat mensen overkomt? Is dat straf
op de zonde? Denken jullie dat?
vraagt Jezus. Jezus geeft geen
gemakkelijk antwoord op die vraag.
Hij zegt niet: die mensen waren
onschuldig, net als jullie. Zijn
antwoord is eerder: dlle mensen

staan schuldig tegenover God, jullie
net zo goed. We schieten tekort.
Meteen daarop vertelt Hij de
gelijkenis van de vijgenboom die
maar geen vrucht draagt. En het
geduld van de wijngaardenier: geef
de vijgenboom een kans. God is
genadig en geduldig. Intussen
worden wij opgeroepen tot
inkeer/bekering en vruchtdragen.
Het is niet onverschillig hoe wij
kiezen en leven.

Aanvangslied Psalm 25: 7 en 9 Gods
verborgen omgang vinden

Stil gebed

Bemoediging
Wij belijden Onze hulp is in de naam
van de Heer, die hemel en aarde
gemaakt heeft, amen.
Genade zij u en vrede van God onze
Vader
door onze Heer Jezus Christus
in gemeenschap met de Heilige Geest,
amen.

Kyriegebed

Contact:

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b,g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl


mailto:ottogrevink@gmail.com

Zingen Lied 221:1 en 2 Zo vriendelijk en veilig
als het licht

Kinderen komen naar voren
De wakkere wandelaar
Zingen projectlied

Gebed om de Heilige Geest

Lezing Exodus 6: 2 - 8 door lector

Zingen Lied 832 (onbekend - voorspelen) het
lied 2 x zingen Geroepen om op weg te gaan
Lezen Lukas 13:1-9

Zingen 538:1, 3 en 4 Een mens te zijn op aarde

Uitleg en verkondiging

Zingen Lied 538: 1, 3 en 4 Een mens te zijn op
aarde

Gebeden
Collecte

Slotlied Lied 416: 1, 2, 3 en 4 Ga met God en Hjij
zal met je zijn

Zegen
De genade van onze Heer Jezus
Christus
En de liefde van God
En de gemeenschap van de Heilige
Geest
Zij en blijve met u allen

Lied: 415:3

Collecte

L Unicef-Kinderen in Nood

2. Exploitatie

3. Steuncollecte

Eerste collecte: Unicef.

Van oorlog in Oekraine tot geweld en honger
in Soedan. Het slechte nieuws voor kinderen
nam helaas nog meer toe dit jaar. De gevolgen
van rampen en conflicten bedreigen de
toekomst van kinderen wereldwijd.

Maar in deze wereld vol met slecht nieuws, is
er ook goed nieuws. En dat goede nieuws
bent U!

U kunt voor een kind in nood geld schenken
voor een pakje met bescherming, warmte en
gezondheid. Gaan wij als gemeente ook
zorgen voor een aantal goed nieuws pakjes?
Er zijn: school-in-a-box pakjes. Deze zijn
voor 40 leerlingen en 1 leerkracht in een
noodsituatie; een tent voor een tijdelijke
kindvriendelijke ruimte of noodkliniek of
een levensreddende couveuse.

Met zoveel kinderen in nood, is het harder
nodig dan ooit. Voor nu én morgen.

U kunt Uw gave ook overmaken op het
ibannummer van de ZWO
NL16RABO0373709242 met vermelding van:
Unicef.

Tweede collecte: Exploitatie en

de derde collecte: STEUNCcollecte.

Berichten voor de gemeente.

Bloemen

Op 16 maart gingen de bloemen naar ds.
Marleen Bloklander ter gelegenheid van haar
bevestiging als geestelijk verzorger voor Mijzo,
verbonden met onze gemeente.

Huwelijksjubileum

Op 15 maart waren Johan en Louise van
Elderen 40 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd.

Huiskamerbijeenkomst

Woensdag 2 april om 20.00 uur is er een
bijeenkomst met leden van HG Waspik, GK’s
Gravenmoer en onze kerk. Dat zal zijn bij
Rianne Boll thuis, ‘t Vaartje 112a in Waspik.
We hopen op deelname van drie leden van
onze gemeente, aanmelding bij Henk
Hoogendoorn. We willen in gesprek gaan over
de eredienst. In een tweede bijeenkomst op 23
april bereiden we de dienst op
Hemelvaartsdag voor, die in Waspik zal zijn
en waarin ds. Bert van der Linden de
voorganger is.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (06 364 224 05)
of te mailen hhoogendoornis@gmail.com.
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Pastoraat
Contactgegevens van Ds. van der Linden: 06
83446753; dsgvanderlinden@gmail.com

OOSTERSE AVOND 28 maart

Beste mensen ,

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het
Kontakt zal er weer een gezellige maaltijd met
elkaar gehouden worden op vrijdag 28 maart .
Ditmaal zal de avond een oosters tintje
hebben . Opgeven kan tot 23 maart bij Ellis
Vervoorn ( 277639 of ellisvervoorn@live.nl) en
op de lijsten achterin de kerk . Verdere info
vind u in Kontakt . we hopen iedereen op deze
gezellige avond te ontmoeten ,

De aktiviteitencommissie

Broeders en zusters,

Hierbij worden alle leden van de kerkenraden
en overige belangstellende leden van de
gemeenten in de ring PGML uitgenodigd voor
een bijeenkomst van ontmoeting en bezinning
die gehouden zal worden op woensdag 9
april in gebouw De Haven aan de
Leefdaelhof 11, 5141 JX te Waalwijk

Er is ontvangst met koffie of thee vanaf19.15
uur. Het programma van de avond ziet er als
volgt uit:

19.30 Opening door Joop van Oene

19.45 Lezing Prof. Dr. Rik Peels

De spreker van deze avond is uitgenodigd op
gezamenlijk initiatief van de ring PGML en de
Commissie Vorming & Toerusting. Dr. Peels is
hoogleraar aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Zijn lezing gaat over iets wat veel
gelovigen moeilijk of spannend vinden: het

Contact:

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b,g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

gesprek met mensen die atheist zijn (voor hen
bestaat er geen God) dan wel agnost (deze
mensen twijfelen of er een God bestaat).
Recent heeft hij hierover een boek
gepubliceerd met als titel: “Leven zonder God
- wat je kunt leren van atheisten”.

Jan Lam

Joop van Oene

Janneke Opmeer

Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
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