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Liturgie startzondag 14 september 2025 
 
Voorganger:  ds. Otto Grevink 
Organist:   Cedrik Kerkdijk. 
Ouderling:  Willie Verhoef 
Diaken:  Robert Nederveen 
Lector:  Francijn van Eersel. 
Voorbeden:  Willie Verhoef  
 
We zijn op zoek geweest naar nieuwe 
ambtsdragers. En we hebben ze gevonden! 
Tegelijkertijd blijven we op zoek. Naar de 
toekomst, naar mensen die Christus’ gemeente 
mee willen komen versterken, naar Jezus zelf. Hoe 
geven we dat vorm? Of, moeten wijzelf eerst 
gevonden worden? Hoe werkt Gods Geest hierin? 
Wat mogen we van God verwachten? 
Zondag mogen we veel doen: afscheid nemen van 
oud-ambtsdragers en nieuwe ambtsdragers 
verwelkomen. We doen dat in een compacte 
dienst. En we hopen dat u met zoveel mogelijk 
gemeenteleden en belangstellenden aanwezig 
bent. We wilden samen de toekomst in met een 
nieuwe kerkenraad. Nu we dat kunnen doen: laten 
we God danken en dat vieren en de toekomst 
ingaan. Gaat u mee? 
 
In deze dienst leggen de volgende ambtsdragers 
hun ambt neer: 
Brenda Kerkdijk (Ouderling-voorzitter, tevens 
jeugdouderling) 
Matty Zoutewelle (Ouderling-scriba, tevens 
ouderling kerkrentmeester) 
Kees van Eersel (Diaken) 
Jenny Verhagen (Diaken) 
Kees Rijksen (Diaken)  
Jan Korver (Ouderling kerkrentmeester 
(voorzitter)) 
 
De volgende gemeenteleden mogen we bevestigen 
in hun ambt: 
Dieter Verbeek – Ouderling pastoraat 
Serge Sterrenburg - Diaken 
Jeannette van Oversteeg - Diaken 

Rien Visser - Scriba (zonder ambt) 
Armando Lagrouw – Ouderling kerkrentmeester 
(voorzitter) 
Erwin Korver – Ouderling kerkrentmeester 
(financieel) 
Ad Nieuwdorp – Ouderling kerkrentmeester 
(scriba) 
Van de volgende ambtsdrager wordt de 
ambtstermijn verlengd: 
Willie Verhoef – Ouderling pastoraat 
De volgende gemeenteleden nemen een taak op 
zich in de kerkenraad: 
Brenda Kerkdijk - Voorzitter (zonder ambt) 
Jos Dekkers - Scriba (zonder ambt) 
 
Welkom en mededelingen 
Samenzang: ‘Zoekend naar licht’ (lied 1005: 1,5 
(NL)) 
Stil gebed, bemoediging en groet: 
Onze hulp verwachten wij van God 
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
(allen) en het werk van zijn handen nooit 
loslaat. 
Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede, 
van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, 
door de heilige Geest, die ons aanvuurt in geloof, 
hoop en liefde. 
(allen) Amen 
Klein Gloria: ‘Ere zij de Vader en de Zoon’ (lied 
195) 
Samenzang: ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ 
(lied 288)  
Gebed 
Bennie 
 
Kinderlied:  

 



 
 

 

Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Lezing: Marcus 6: 6b-13 door lector 
Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en 
onderwees de mensen. 7Hij riep de twaalf bij zich 
en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht 
over de onreine geesten. 8Hij droeg hun op niets 
mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen 
reistas en geen geld in hun gordel, alleen een stok. 
9Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei Hij, 
‘trek geen extra kleren aan.’ 10En ook zei Hij: ‘Als 
jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven 
tot je weer verdergaat. 11Maar als jullie ergens niet 
welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen 
luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je 
voeten schudden als getuigenis tegen hen.’ 12Ze 
gingen op weg en riepen de mensen op om tot 
inkeer te komen, 13en ze dreven veel demonen uit 
en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. 
Samenzang: ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’ (lied 
837: 1,4) 
 
Overweging 
Samenzang: ‘Zoek de wegen van de wijsheid’ (lied 
849: 1,3) 
 
BEVESTIGING 
Afscheid 
 
Brenda Kerkdijk (Ouderling-voorzitter, tevens 
jeugdouderling) 
Matty Zoutewelle (Ouderling-scriba, tevens 
ouderling kerkrentmeester) 
Kees van Eersel (Diaken) 
Jenny Verhagen (Diaken) 
Kees Rijksen (Diaken)  
Jan Korver (Ouderling kerkrentmeester 
(voorzitter)) 
Woordje namens de kerkenraad 
Voorganger: 
 
De oud-kerkenraadsleden mogen plaatsnemen te 
midden van de gemeente 
 
Presentatie 
 
Brenda Kerkdijk - Voorzitter (zonder ambt) 
Jos Dekkers - Scriba (zonder ambt) 
Dieter Verbeek – Ouderling pastoraat 
Serge Sterrenburg - Diaken 
Jeannette van Oversteeg - Diaken 
Rien Visser - Diaken 
Armando Lagrouw – Ouderling kerkrentmeester 
(voorzitter) 
Erwin Korver – Ouderling kerkrentmeester 
(financieel) 

Ad Nieuwdorp – Ouderling kerkrentmeester 
(scriba) 
Van de volgende ambtsdrager wordt de 
ambtstermijn verlengd: 
Willie Verhoef – Ouderling pastoraat 
 
Voorganger: 
Loven wij de Heer. 
Gemeente: 
Wij danken God. 
 
Opdracht 
 
Gemeente, 
Laten wij dan horen wat de kerk aan onze 

ambtsdragers heeft toevertrouwd. 
Vervolg ouderlingschap  
Willie Verhoef 
 
Bevestigd met een handdruk 
 
Gelofte bij de herbevestiging 
Dieter Verbeek 
Jeannette van Oversteeg 
Rien Visser 
 
Nu jullie je ambtswerk zullen voortzetten,  
vraag ik jullie daarom: 
 
Geloof je dat je je in verkiezing door deze 
gemeente door God zelf tot deze dienst bent 
geroepen? 
 
En beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? 
 
Wat is daarop je antwoord, ouderling Dieter 
Verbeek/diaken Jeannette van Oversteeg/diaken 
Rien Visser? 
Ja, daartoe helpe mij God 

Gelofte en verbintenis van de ouderling 
en diaken 

Armando Lagrouw 
Erwin Korver 
Serge Sterrenburg 
Ad Nieuwdorp 
 
-Geloof je dat je in uw verkiezing door deze 

gemeente door God zelf  tot deze dienst 
bent geroepen? 

-Aanvaard je de heilige Schrift 
als enige regel van het geloof 
en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig 

is? 
-Belooft je je ambt waardig en trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen 
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die de Heer op uw wegbrengt, 
beloof je geheim te houden 
wat vertrouwelijk te jouwe kennis komt, 
en beloof je je taak te vervullen 
overeenkomstig de orde van onze kerk? 
 
Wat is daarop jouw antwoord, Armando Lagrouw, 
Erwin Korver, Serge Sterrenburg, Ad Nieuwdorp? 
Ja. Daartoe helpe mij God. 
 
Gebed om de heilige Geest 
Stil gebed 
Samenzang: Tussentijds 111 (melodie lied 360 
‘Kom Schepper Geest daal tot ons neer’) 
 
Handoplegging 
 
Antwoord van de gemeente: lied 363 ‘Dat ’s 

Heren zegen op u daal’’ 
 
Slotgebed 
Gemeente: Amen. 
 
Gelofte voorzitter en scriba 
Brenda Kerkdijk 
Jos Dekkers 
 
Beloven jullie je taak waardig en trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen 
die de Heer op jullie weg brengt, 
en beloven jullie geheim te houden wat in 
vertrouwen met jullie wordt gedeeld? 
Ja, dat beloven wij. 
 
Overige kerkenraadsleden sluiten aan 
 
Aanvaarding en verwelkoming 
 
Gemeente, 
dit is uw nieuwe kerkenraad. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen 
en hen hooghouden in zijn ambt? 
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte. 
 

Vredegroet 
 
vg. De vrede van de Heer zij altijd met u. 
g. En met uw geest. 
 
Samenzang: ‘Hij die gesproken heeft een woord 

dat gáát’ (lied 362: 1,2) 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Uitreiken van de symbolen van doop en 
huwelijk 

• Derek en Anna Lagrouw zijn getrouwd op 

6 september 2024 

• Jona van Oosterhout is gedoopt op 6 

oktober 2024  

• Boaz Claassen is gedoopt op 26 januari 

2025  

• Joah de Bruin is ook op 26 januari 2025 

gedoopt 

• Mees Lagrouw is gedoopt op 27 april 2025 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, steeds na ‘zo 
bidden wij u allen tezamen’ afgesloten met: 

 
Onze Vader – samen in de kerk en thuis  
Collecten en muziek 
 
Slotlied: Lied: ‘Jij bent gezegend, een zegen ben 

jij’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Wegzending en zegen (gezongen Amen) 
 
Collecte  
1e 2/3 eigen jeugd-1/3 Landelijk 
2e  Alg. onderhoud 
3e  Steuncoll. 
 
Berichten voor de gemeente. 
Bloemen  
Op 7 september gingen de bloemen als groet en ter 
bemoediging naar Tjeerd Veenstra. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 364 224 05) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens van Ds. van der Linden: 06 
83446753; dsgvanderlinden@gmail.com   
 
Alpha Cursus Waalwijk 
Vanaf donderdag 25 september a.s. wordt er in 
Waalwijk weer een Alpha-cursus 
gehouden. Op Alpha ontdek je de basis van het 
christelijk geloof op een 
laagdrempelige en gezellige manier. Elke Alpha-
bijeenkomst bestaat uit drie 
onderdelen: eten, een inleiding en een kleine 
groep. 
De eerste keer is dus op donderdag 25 september 
vanaf 18.30 uur. Circa 21.30 uur 
ronden we af. Locatie: De Koningsschool, Burg. 
Van Casterenstraat 41 te Waalwijk. 
Deelname is vrijblijvend en gratis. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden via w.a.nijzink@outlook.com of 
j.r.spierings@home.nl 
 
 
 
Beste gemeenteleden. 
 
Op vrijdag 19 september word er gezellige 
frietavond georganiseerd . Je  leest er meer over in 
Kontakt  of kijk  op de  posters achterin de kerk . 
Daar liggen ook de formulieren waar iedereen zich   
kan inschrijven voor deze avond . Tevens kan er 
ook ingeschreven worden  voor  de  lunch van de 
startzondag op 14 sept. In deze startdienst zullen   
ook de nieuwe kerkraadsleden bevestigd worden 
en waar we  afscheid zullen nemen van de vorige 
ambtsdragers . wij hopen u en jullie bij de 
Startzondag en op de friet-avond  te mogen 
begroeten en ontmoeten 
Namens de activiteiten en de commissie eredienst, 
Dieter Verbeek 

 
Oproep inventarisatie gemeenteleden met 
reanimatie certificaat of dat willen behalen. 
 
Sinds kort hangt er buiten voor de ingang van 
Zidewinde een AED die door bevoegde 
hulpverleners gebruikt mag worden. 
Er zijn nu nog 2 cursus plaatsen bij Zidewinde voor 
geïnteresseerden beschikbaar.  
  
Je kunt je opgeven voor die cursus reanimeren 
door een mail te sturen naar Ad 
Nieuwdorp. anjaad@ziggo.nl   
  
Ook willen we graag weten wie er al een geldig 
certificaat heeft om te mogen reanimeren. 
Ook dat graag doorgeven aan Ad Nieuwdorp. 
 
w.a.nijzink@outlook.com of j.r.spierings@home.nl 
 
Oecumenische vredesviering op 22 september 
Overal is onvrede, zo lijkt het. Geen dag gaat 
voorbij of het nieuws schreeuwt onbegrip, 
conflicten, geweld en oorlog. Kunnen we 
überhaupt nog in dialoog met elkaar? In de 
jaarlijkse vredesweek is het thema dit jaar ‘Niets 
doen is geen optie’. Maar wat kun je dan doen? En 
waar haal je de inspiratie vandaan om dat te doen? 
In de jaarlijkse vredesviering van kerken in 
Waalwijk en Loon op Zand staan we stil bij de 
onvrede en ons verlangen naar vrede. We steken 
licht aan en bidden samen voor vrede. Verschillende 

voorgangers gaan voor in de viering, die gehouden 
wordt op maandag 22 september om 19.30u in de 
Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25, Waalwijk.   
 
Hoe kun je geloven in vrede? Lezing en gesprek op 
29 september 
Kun je nog in vrede geloven? Veel mensen mijden 
het nieuws maar of zoveel mogelijk. Het lijkt alleen 
maar over conflicten, dreiging en oorlog te gaan. 
Kunnen we nog wat anders denken? Kunnen we 
nog ergens anders onze hoop uit putten? Is vrede 
denkbaar, en hoe dan?  
Op maandag 29 september is iedereen van harte 
welkom vanaf 20.00u op de Juliana van Stolbergschool, 
Woeringenlaan 20 in Waalwijk. Aanmelden van te 
voren is fijn, dan zorgen wij dat er genoeg stoelen zijn: 
zinopschool@gmail.com. 
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