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Wintertijd 
 

 
 

Voorganger:  Ds. D,M. Knibbe,  Delft 

Organist:   André Grosscurt 

Lector:  Brenda Kerkdijk 
 
Orgelspel 
Binnenkomst Kerkenraad 
Stilte 
Welkom en mededelingen 

VOORBEREIDING I 

Aanvangslied: Liedboek 2013 lied 73:1, 10 Ja 
God / Wie heb  
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
Kyriëgebed 
 
Gloria(lied) Liedboek 2013 lied 313:1, 5 Een 
rijke / O God   
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om het licht van de Heilige Geest / 
Gebed van de zondag 
 
De kinderen worden uitgenodigd om naar 
voren te komen tijdens het zingen van een 
kinderlied. 
 
Liedboek 2013 lied 782:1,2,3 Het koninkrijk / 
De mensen / Laat onbezorgd  
Eerste schriftlezing :  Genesis 18:16-33 Toen de 

mannen … waar hij woonde. (Nieuwe 
Bijbelvertaling 21) te lezen door lector 
 
Lied : Liedboek 2013 lied 275:1,2,3,4,5 Heer 
onze / Gij zijt / Gij zijt / Gij zijt / Heer onze   
 
Tweede schriftlezing: Lucas 12:13-21 Iemand uit 
de … is bij God (Nieuwe Bijbelvertaling 21) te 
lezen door lector 
 
Lied: Liedboek 2013 lied 843:1,2,3,4 Wat te / 
Wat mij / Die mij / Wat te 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: Liedboek 2013 lied 718:1,2,3,4 God die / 
Niet voor / Maar wij / Wil dan 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze 
Vader 
 
Inzameling van gaven  

ZENDING EN ZEGEN 
Liedboek 2013 lied 1008:1,2,3 Rechter in / 
Hoor de / Houd wat     

 
Zending en zegen,  
afsluiten met een gezongen ‘Ja, amen ja, 
hallelujah’ 
 
Orgelspel 
 

 



 
 

 

 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid 
voor ontmoeting en gesprek onder het 
genot van koffie, thee of limonade 
 
Collecte  
1e Het vergeten kind 
2e  Alg. Onderhoud 
3e  Steuncoll. 
 
Als eerste collectedoel is voor vandaag 
gepland: Stichting "Het Vergeten Kind". 
"Het Vergeten Kind" is er voor alle kinderen in 
Nederland die niet de kans krijgen kind te 
zijn, omdat ze met zware stress leven door 
problemen in de thuissituatie. Door deze 
problemen krijgen ze thuis te weinig aandacht 
en dat staat een gezonde ontwikkeling in de 
weg. Het gaat om naar schatting 100.000 
kinderen. Bij de helft van hen is de situatie zo 
ernstig dat ze niet meer thuis kunnen wonen. 
Voor vergeten kinderen is het essentieel om 
even gewoon kind te kunnen zijn. Door 
positieve aandacht kan een kind zich 
ontwikkelen, staat het sterker in het leven en 
vindt het zijn eigen plek in de 
maatschappij.  Het doel van "het Vergeten 
Kind"  is glashelder, namelijk dat kinderen er 
niet alleen voor staan, zich gehoord en gezien 
voelen en op een veilige en stabiele plek 
wonen. Zodat zij zich positief kunnen 
ontwikkelen en betere toekomstkansen 
hebben in onze samenleving. U kunt Uw gave 
ook overmaken op het ibannummer van de 
Diaconie: NL38RABO0373709234 met 
vermelding van: het vergeten 
kind. Het tweede collectedoel is: Algemeen 
Onderhoud en het derde collectedoel is de 
STEUNcollecte. 
 
 
Berichten voor de gemeente. 
Op 19 oktober gingen de bloemen als groet 
naar fam. J.M.C. van Elderen. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 364 224 05) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
 

 
Pastoraat 
Contactgegevens van Ds. van der Linden: 06 
83446753; dsgvanderlinden@gmail.com   
 
 
PGML Bezinningsdag 
Op 8 november a.s. zal er een bezinning dag 
plaatsvinden met als thema: 
“Hoe kunnen we 1700 jaar na het concilie van 
Nicea als verdeelde christenheid invulling 
geven aan onze Bijbelse opdracht om één te 
zijn?” 

• Sprekers zijn:   
dr. Gerard de Korte, bisschop van Den 
Bosch 

• Dr. René de Reuver, voormalig scriba 
van de PKN 

• Ds. Marco Luijk, classispredikant 
Datum: 8 november van 10:00 – 15:00uur 
Waar: in de kerk aan de haven, Grotestraat 121 
te Waalwijk 
’s-Middags is er gelegenheid deel te nemen 
aan verschillende workshops voor verwerking 
van het thema van de dag. 
Deelname aan de dag is vrij. Er is gelegenheid 
een vrijwillige bijdrage te geven als 
tegemoetkoming in de kosten. 
Graag vooraf opgeven, vooral in verband met 
de lunch. Dit kan per 
email: scribaatpgml@pgwaalwijk.nl 
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