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3e zondag van de 40 dagen-tijd 

Oculi mei 
Voorganger:  dhr. W.G. Flach, Gorinchem 
Ouderling:  dhr. A. Nieuwdorp 
Diaken:  dhr. S. Sterrenburg 
Organist:  dhr. H. Hoogendoorn 
Dwarsfluit: mevr. Margriet Dorr 
Lector:  mevr. Brenda Kerkdijk 
Koster:  dhr. E. Korver 
Beamer:  Hessel Visser 
 
Orgelspel  - Dwarsfluit bewerkingen van lied 
653 en van Psalm 95 
Binnenkomst kerkenraad 
Stilte 
 
Welkom en mededelingen 
Uitleg Bloemschikking 
 

Kindernevendienst 
De weg van de hoop 
In de veertigdagentijd gaan we de weg van de 
hoop. Het is een weg van geluk, maar ook van 
kwetsbaarheid en vragen. Ga samen met de 
kinderen mee op deze bijzondere reis en laat 
je inspireren door betekenisvolle verhalen! 
 
Zondag 8 maart 2026 – Johannes 4:5-26 

Ik ben er voor jou 
Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse 
vrouw. Hij vraagt haar om water, terwijl joden 
normaal niet met Samaritanen omgaan. Jezus 
vertelt deze vrouw over het levende water. Hij 
maakt haar duidelijk dat Hij de Messias is, die 
komen zou. 

 

 

 

 

’ 

 
 
Bloemschikking 
3e zondag Veertigdagentijd 8 maart 2026 
Johannes 4, 1-26 
Kern: vers 3 en 4 
Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea. 
Daarvoor moest hij door Samaria heen. 
 
Jezus kiest een ongebruikelijke route. Op het 
stille middaguur ontmoet Hij de Samaritaanse 
vrouw bij de bron. Zij had haar redenen om op 
dat middaguur water te putten. Jezus vraagt 
haar om water voor Hem te putten. Ze raken 
in gesprek. Hij vertelt haar over het levende 
water. Het wordt een echte ontmoeting. Soms 
worden we verrast door een ontmoeting met 
een onbekende. De Geest leidt ons naar 
verrassende plekken en mensen. Op een 
vakantie, in de trein in gesprek met 
degene die tegenover je zit, een nieuwe 
buurvrouw of buurman in het dorp of in de 
straat. Ontmoetingen zijn betekenisvol 
wanneer je de tijd neemt voor elkaar, 
oprecht nieuwsgierig bent, luistert, en vanuit 
jouw kant vertelt over je eigen leven en je 
geloof in God. Laat je leiden door de Geest en 
sta open voor ontmoetingen. 
 
Lied van aanvang: 95: 1 en 2 
Stil gebed, votum en groet 
Gebed van inkeer 



 
 

 

Lied 95: 3 
Gebed om een zegen over de dienst en Gods 
nabijheid met Zijn Heilige Geest 
 
Project  kindernevendienst 
De kindernevendienst volgt het project  
‘De weg van de hoop’ en we zingen het 
projectlied dat bij het project hoort ‘Wij reizen 
veertig dagen’ 
Projectlied 
1e  
Wij reizen veertig dagen: 
een weg van hoop en licht. 
En ook een weg van vragen 
en van een goed bericht. 
4.  
Wie dorst heeft, krijgt te drinken 
en niemand is alleen. 
Zo zal Gods rijk beginnen, 
een feest voor iedereen. 
9. 
Wij zoeken en wij bidden 
om vrede voor elkaar. 
Want God is in ons midden, 
Hij maakt zijn toekomst waar. 
tweestemmig te zingen: aan de kant van het 
orgel de melodie van vers 1, aan de kant van de 
kansel de melodie van vers 3 
 
Lezen: Exodus 17: 1 – 7 door lector 
Lied 605 
 
Lezen: Johannes 4: 5 – 16 door lector 
Muziek:  koraal in een zetting van Max Reger. 
Lied 653: 1 en 3 
 
Overdenking 
(muzikaal intermezzo) Allegro in F van 
Händel. 
 
Lied 659: 1, 4, 5 en 6 
 
Dienst der gebeden 
Collecte 
(muzikaal intermezzo) Larghetto in g van 
Händel. 
Slotlied 1014: 1, 2 en 5 
 
Zending en zegen, afsluiten met een  
gezongen lied 415 vers 3 
 

Orgelspel en dwarsfluit 
Adagio in a van Händel. 
 
Collecten 
1e Werelddiaconaat 
2e  Diaconie 
3e  Steuncollecte kerk 
  
8 maart 2026 Werelddiaconaat 
Eerste collecte  : Een betere toekomst voor 
meisjes in achterstandswijken in Cairo 
Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte groeien op 
in onveilige omstandigheden, zonder 
toekomstperspectief. Ze kunnen vaak niet naar 
school, krijgen te maken met kinderarbeid, 
huiselijk geweld en vroege huwelijken. Met het 
You are Beautiful-project ondersteunt Kerk in 
Actie meisjes in Caïro en omgeving. 
 Ze krijgen onderwijs, medische zorg en 
bescherming, terwijl hun ouders leren over de 
rechten en mogelijkheden van hun dochters. Zo 
krijgen meisjes de kans om hun zelfvertrouwen te 
versterken en hun toekomst te veranderen.  

 
Berichten voor de gemeente 
 
Bloemen 

Op 1 maart gingen de bloemen als groet en ter 
bemoediging naar mw. G.C. Bisschop-
Teunissen. 
 
Biddag 
Woensdag 11 maart om 19.30 uur; voorganger 
ds. van der Linden 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 364 224 05) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens van Ds. van der Linden: 06 
83446753; dsgvanderlinden@gmail.com   

 
.Geboortenieuws: 
 
We mogen de familie Lagrouw 
feliciteren met uitbreiding van 
de familie. 
Op 26 februari is geboren Yara 
Elize dochter van Anna en 
Derek Lagrouw. 
Ze is thuis geboren in Gameren. 
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Geloofsgesprek:  
Woorden om mee te leven 

Bij mijn oma hing aan de muur een ingelijste 
Bijbeltekst uit Jozua 24:15  
  
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ik herinner me die tekst heel goed. Bij de 
voorbereiding van de geloofsgesprekken dacht ik 
daaraan. Voor mijn oma was die tekst haar 
levensmotto.  
Wat is eigenlijk ons levensmotto?  
Daar gaat het om in het komende geloofsgesprek. 
En op welke wijze handelen we daarnaar?  
In een veilige omgeving luisteren we naar elkaar, 
en proberen we door de geloofsgesprekken van 
elkaar te leren en in geloof te groeien. 
Kom naar een van de twee bijeenkomsten die we 
in kerk De Brug houden: 
dinsdag 10 maart 2026 om 20.00 uur en  
donderdagmorgen om 10.00 uur 2026 met 
aansluitend lunch. 
U bent van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeugddienst 
Op zondag 15 maart is er om 9.30u een jeugddienst 
in onze kerk met de band 4Tune uit Hardinxveld-
Giessendam. 
De band is al vaker bij ons in de kerk geweest en 
geeft een dienst kleur met prachtige liederen die 
passen in het thema van de 40 dagentijd. 
Het thema van de dienst is ‘De weg van de 
hoop’ zoals ook het project voor de kinderen deze 
40 dagentijd als thema heeft. 
Ds. Noordzij is deze zondag onze voorganger en 
we hopen dat jong en oud naar de jeugddienst 
komen. 
Laten we er samen een mooie en inspirerende 
zondagochtend van te maken! 
 Brenda namens de jeugdraad 
 

Aangaande mij 

en mijn huis, 

wij zullen de 

HEERE dienen. 
 


