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Biddag voor gewas en arbeid 
Aanvang 19.30 uur 
Voorganger: ds. B. van der Linden 
Ouderling:  dhr. H. Hoogendoorn 
Diaken: dhr. R. Nederveen 
Organist: Jos Dekkers 
Lector: Martha de Bont 
Koster:  dhr. P. van Eersel 
Beamer: Armando Lagrouw 
 
Orgelspel 
Welkom en afkondigingen 
 
Uitleg Bloemstuk 

Biddag Veertigdagentijd   
11 maart 2026 

Matteüs 6, 19-23 
Kern: vers 19 en 21 

Verzamel voor jezelf geen schatten op 
aarde. Waar je 

schat is, daar zal ook je hart zijn. 

 
Biddag voor gewas en arbeid is een dag om stil 
te staan bij alles wat de aarde ons geeft, een 
dag om te bidden voor het nieuwe 
landbouwseizoen. Biddag is een dag 
om stil te staan bij de arbeid van mensen: dat 
we de aarde mogen bewerken en in goede 
orde met elkaar mogen samenwerken. Gezien 
de moderne wereld, de technologie en 
internationale bedrijven is het zicht op 

gewas en arbeid deels verdwenen. Juist 
daarom is oog hebben voor de aarde en de 
arbeidende medemens belangrijk. Matteüs 6 is 
een onderdeel van de Bergrede van Jezus. 
Jezus geeft aan hoe we moeten leven. 
‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde’ 
is een waarschuwing om geen rijkdom die 
vergaat na te jagen. 
Jouw relatie met God, de mensen die je 
dierbaar zijn en de dingen die ertoe doen 
bewaar je in je hart. Dat zijn waardevolle 
schatten. 
 
Aanvangslied: Psalm 65 : 1, 2 en 3 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
Klein gloria 
 
Gebed van toenadering 
Zingen: Lied 885 (Groot is uw trouw, o Heer) 
 
Gebed om ontferming 
Glorialied: Lied 868 : 1, 2 en 4 
 
Gebed 
Lezing OT: Spreuken 3 : 1 – 10 door lector 
 
Zingen: Lied 313 : 1 en 5 
Lezing NT: Fil. 4 : 4-9 door lector 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 58 (Zoek 
eerst het Koninkrijk van God) 
 
Uitleg en verkondiging 
Zingen: Lied 905 : 1, 3 en 4 
 
Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God, de Vader 
 
Hij, de Schepper en de oorsprong van alle leven, 



 
 

 

heeft ons de aarde toevertrouwd 
om die te beheren en te behoeden. 
Ons heeft Hij ervoor bestemd 
met Hem en onze medemens te leven 
in trouw, in liefde en in vrede. 
Maar waar wij God vergeten en verlaten 
- dat doen we al sinds mensenheugenis - 
verliezen we de zin van ons bestaan. 
Daar maakt het kwaad zich breed, 
in liefdeloosheid, ontrouw en geweld: 
een wereld die gedoemd is in het oordeel te 
vergaan. 
Toch blijft God trouw aan wat Hij schiep! 
Dat spoort ons aan naast anderen te gaan 
staan, in al hun moeiten klein of groot. 
Aan zijn zorgende hand vertrouwen we ons toe, 
zowel tijdens ons leven als in het moment van 
onze dood.                                                                                  
    Credo Nationale Synode 2009 
 
Zingen: Lied 705 : 1 (Ere zij aan God de Vader) 
Gebeden 
 
Collecten 
Slotlied: Lied 978 
 
Heenzending, zegen en beaming 
Orgelspel 
 
Collecten 
1e Diaconie 
2e  Kerk 
 

Berichten voor de gemeente 
 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 364 224 05) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens van Ds. van der Linden: 06 
83446753; dsgvanderlinden@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij  willen Janke en Tjeerd Veenstra van harte 
feliciteren, vandaag, precies 60 jaar geleden zijn 
zij getrouwd.  
Zij willen dit heugelijk feit met ons alle delen 
middels een dankdienst op zaterdag 21 maart om 
10.00 uur in deze kerk. Voorganger zal dan zij 
Ds. B.Hovinga uit Terneuzen. Ds Hovinga is ook in 
1995 bij het 60 jarig huwelijks 
jubileum van  de ouders van Tjeerd voor gegaan. 
Na afloop van de dankdienst bent u alle welkom in 
zalencentrum Zidewinde voor een kopje koffie en 
kunt u dan ook de familie feliciteren met dit 
heugelijk feit.  
 
 
Jeugddienst 
Op zondag 15 maart is er om 9.30u een jeugddienst 
in onze kerk met de band 4Tune uit Hardinxveld-
Giessendam. 
De band is al vaker bij ons in de kerk geweest en 
geeft een dienst kleur met prachtige liederen die 
passen in het thema van de 40 dagentijd. 
Het thema van de dienst is ‘De weg van de 
hoop’ zoals ook het project voor de kinderen deze 
40 dagentijd als thema heeft. 
Ds. Noordzij is deze zondag onze voorganger en 
we hopen dat jong en oud naar de jeugddienst 
komen. 
Laten we er samen een mooie en inspirerende 
zondagochtend van te maken! 
 Brenda namens de jeugdraad 
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