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e ZONDAGSBRIEF 03 APRIL. 2026- GOEDE VRIIDAG
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Goede Vrijdag

Voorganger: ds. G. Boer, Rhenen
Ouderling: Erwin Korver
Diaken: Robert Nederveen
Organist: Henk Hoogendoorn
Lector: Riny Visser

Koster: Jan Korver

Beamer: ?

Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
Stilte

Welkom en mededelingen
Uitleg Bloemschikking

Goede Vrijdag
Johannes 19,1-19,37
Kern: vers 30

Hij zei: ‘Het is volbracht.” Hij boog zijn hoofd en
gafde

geest.

03 april 2026

De laatste dagen van onze Heer, het ultieme
lijden van de mensenzoon en de Zoon van
God. Al talloze malen gehoord of gelezen, toch
maakt het verhaal elk keer indruk.
Gevangenneming, verhoor, vernedering,
geseling, kruisiging en dood ... Gods liefde en
genade voor de wereld en ons, gegeven in dit
offer. Jezus’ lijden, kruis en sterven. Hij sprak

de woorden ‘Het is volbracht’, boog zijn hoofd
en gaf de geest. Jezus was bezield om zijn
levensweg en nu deze lijdensweg te

gaan. Tot aan het kruis en de dood toe. Het
past ons om stil te worden.

VOORBEREIDING

- Aanvangslied: lied 562 vers 1, 2 en 3: Ik wil
mij gaan vertroosten

- Stil gebed

- Onze hulp en groet

- Zingen: lied 576a vers 1, 5, 6 en 7: O hoofd
vol bloed en wonden

DIENST VAN HET WOORD

- Gebed om het licht van de Heilige Geest
- 1e Schriftlezing: psalm 31 vers 1 tot en met 6
door lector

- Zingen: lied 31 vers 1 en 4: Op U vertrouw ik,
Heer der heren
- 2e schriftlezing: Lukas 23 vers 44 -49

- Zingen: lied 14 vers1, 5, 7en 8
(Evangelische Liedbundel)

Als ik in gedachten sta

bij het kruis van Golgotha,

als ik hoor wat Jezus sprak,

voor zijn oog aan 't kruishout brak,

Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem Zijn God verlaten had,

'k weet dan, wat mij ook ontvall,
God mij nooit verlaten zal!

Op Zijn kreet: "Het is volbracht,"
antwoordt mijn aanbidding zacht:

Contact:
Jos Dekkers
Henk Hoogendoorn

tel. 06-23180016
tel. 06-36422405

Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.



"Jezus, ook voor mij verwierf
Gij verlossing, toen Gij stierft."

Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,

weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

- Verkondiging over Lukas 23 vers 46
met als thema: Een kindergebed op Golgotha

- Zingen: lied 575 vers 1, 3 en 6: Jezus, leven
van ons leven

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

- Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,

Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

- Slotlied: lied 247 vers 1, 2, 3, 4 en 5: Blijf mij
nabij, wanneer het duister daalt

- Zending en zegen met gezongen beaming

Orgelspel

Collecten Geen



